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De zingende sukkel

Afgelopen zomer publiceerden Maike Luhmann en Louise Hawkley de uitkomsten van hun onderzoek naar

eenzaamheid. Dat wekte mijn interesse, vandaar deze grafiek. Wat kun je er zoal vit aflezen?

Eerst maar het meest vanzelfsprekende. In dit geval dus het einde van de grafiek. Want dat ouderen met

de jaren zich in toenemende mate eenzamer voelen, :

verbaast niet echt. Geregeld meemaken dat dierbaren 16.132 Duitsers

wegvallen en daarnaast beperkt worden door eigen van 18 tot 103 jaar

gezondheidsperikelen, dat trekt een forse wissel op je

sociale interacties en emoties. Hoe daar mee te dealen,

daar kom ik zo op. Welke verrassingen biedt dit groot-

schalig onderzoek zoal? Drie zaken vielen mij op.

e Zeventigers zijn het beste af! In de levensloop

blijkt het 7° decennium de meest gunstige
periode. In die jaren beleef je kennelijk de

eenzaamheid

minste eenzaamheidsgevoelens. En dat nadat LA
allerlei vertrouwde werkcontacten door
pensionering zijn weggevallen. Nooit geweten.

e Nog een vondst. Van de ruim 16.000 mensen die meewerkten aan het onderzoek werden ook
gegevens verzameld over ieders leef- en werksituatie. De ontdekking? Zowel alleenwonende
twintigers als alleenstaande 65-plussers blijken zich minder eenzaam te voelen dan leeftijdgenoten
die samen met anderen wonen.

o Ook de invioed van nieuwe sociale media is uitgezocht: wie daar veel tijd aan besteedt blijkt zich
tegelijk meer eenzaam te voelen. Kennelijk kunnen we echt niet zonder face-to-face-contact.
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In een konvooi optrekken

Wat zou ik nu graag de visie willen geven van Jenny de Jong-Gierveld op dit hele onderzoek. Want zijn dit

soort conclusies ook geldig voor ons land? Welke uitleg heetft zij bij de pieken in eenzaamheidsbeleving rond

35 en tegen 60 jaar? Ruim 40 jaar onderzoekservaring als socioloog maakt haar dé Nederlandse autoriteit

op het gebied van leefvormen en sociale netwerken. Ooit ontwikkelde ze de eenzaamheidsschaal, die nu

standaard als meetinstrument wordt ingezet. Daarbij gaat het om de vergelijking tussen wat iemand wenst

aan interpersoonlijk contact en wat iemand heeft. lemand ervaart eenzaamheid als die vergelijking voor de

persoon negatief uitpakt. Dat subjectieve aspect is beslissend. Het gaat om ieders persoonlijke afwegingen,

niet om een of andere norm van buitenaf. Anders gezegd: iemand die veel alleen is, maar zich daar

uitstekend bij voelt is volgens deze omschrijving dus niet eenzaam. De meetlat verschilt per persoon.

: — e Of je nu jong of oud bent, als je je

eenzaam voelt wat raadt prof. Gierveld

—f— dan aan? In een interview legde ze uit: “/k
spreek van een konvooi. Heb jij in je leven
een groep mensen meegenomen met wie

: Jr Je altijd contact hebt gehouden? We

‘ hebben een konvooi nodig van allerlei type

mensen — familieleden, vrienden, maar ook

mensen om alleen gezellig koffie mee te

drinken.” Erbij horen, samen optrekken, dat

zijn oerbehoeften. De strekking van haar

betoog: begin vroeg met invoegen in zo'n

~ konvooi, blijf het onderhouden - zeker als de

. leefomstandigheden wijzigen. Want: “Op die

mensen kun je terugvallen als je ouder bent,

minder mobiel en wellicht naasten verliest.”

‘Schepen van de Hollandklasse omstreeks 1910
schilderij van Arnold de Haan



Conflicten binnen het konvooi

Wat zou er gebeuren als we in ons land de onderzoeksvraag van de Duitsers zouden omkeren? Dus studie

doen naar je verbonden voelen met anderen. Dat is de tegenpool van eenzaamheidsgevoelens bevragen.

Zo'n enquéte zou tot verrassend constructieve invalshoeken leiden. Om te beginnen kan de grafiek dan

gekanteld worden. Dat is interessant! Zeker voor

Wdse bevolking ouderen. Het vooruitzicht, dat je rond je 70° de top

van 18 tot 103 jaar gaat ervaren van verbonden zijn met anderen lijkt
mij een wenkend perspectief. Als je die levensfase

lardorl-
Nede

2 nog voor je hebt kun je je alvast afvragen: Met wie
€ § uit mijn konvooi denk ik in de komende jaren

B & samen op te kunnen varen? En wat ga ik eraan
£ doen om dat mogelijk te maken? Ook die snel

>

dalende lijn in de jaren erna kan het proactief
denken stevig opporren: Wat kan ik doen om te
voorkomen dat mijn verbondenheid met anderen
20 30 40 50 60 70 80 90 100 zo gaat kelderen? Hoe kan ik tegengas geven aan
leeftijd in jaren zo'n algemene trend? Want, ho even! Dat in het
algemeen de lijn naar beneden gaat hoeft niet te
betekenen dat dit dus ook bij mij zo zal zijn... Hier ligt een enorme uitdaging. Want alle eerder opgedane
levenservaring en —wijsheid kan een oudere nu inzetten om het tij te keren. Dat zal hard nodig zijn, want
conflicten in het konvooi gaan komen. Plus Magazine publiceerde in april 2016 hun online onderzoek over
familieruzies. 830 lezers reageerden en ik neem maar even aan dat dit overwegend 50-plussers zijn. De
onderzoeksresultaten? Fikse ruzies tussen bloedverwanten komen helaas veel voor. En bij 64% van de
ondervraagden duurt de langste ruzie 5 jaar of langer. Bij 75% zijn de verhoudingen nooit hersteld. Heibel
in het konvooi door familieleden kan allerlei oorzaken hebben. Maar ‘oud zeer wordt het vaakst genoemd.
Op latere leeftijd lijken alsnog de rekeningen van vroeger betaald te moeten worden. En dan gaat het
vooral om degenen die in leeftijd het dichtst bij zijn. De grootste ruziezoekers zijn volgens degenen die
reageerden: 30% zus, 25% broer en 25% zwager of schoonzus. Onopgeloste pijn. Dat geeft te denken!
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Twee keuzes maken

Voor mij werd dit aanleiding om opnieuw en nog verder in de leer te gaan bij Desmond Tutu. Met zijn
dochter Mpho schreef de Zuid Afrikaanse aartsbisschop ‘Het boek van vergeving'. De grote lijn van hun
werk is het beste zo samen te vatten:

Wel of niet leven vanuit het vergeldingscyclus het viervoudig pad
ubuntu-idee is het kostbare /7

inzicht dat Tutu al eerder geweld =

beschreef in ‘Geen toekomst ‘ﬁ;ﬁ wreedheid **’ﬂx%\ de relatie vernieuwen
zonder verzoening'. In dit f../’ N of losiaten
nieuwe boek geeft hij daar / kwetsing f
andere woorden aan. Er zijn f onrecht

volgens hem twee keuzes "e'g‘e-"
waar iedereen voor staat in vewg';;'i‘ng \ 2
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sn}uatles van onrecht, _verhes, R a4 pijn de oo
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[ S ¥ bencemen
echte 6f — 6f-kwestie. Kies je \ \

vergeving
schenken

voor afrekenen of voor helen? N ég?

Dat wordt 6f rondcirkelen . Kezenom 7 kiezen om het verhaal

in de vergeldingscyclus of o te sekann tehelen =¥ vertellen

het viervoudig pad opgaan

van veranderen. Links of rechtsom, dat maakt aile verschil uit. Want links wordt het hele idee van ubuntu
(= gedeelde menselijkheid) verworpen, waardoor het onderlinge conflict alleen maar groter, scherper,
ernstiger wordt. Maar als je de kwetsbaarheid van jezelf en van de ander erkent leef je vanuit ubuntu en
betreed je het viervoudig pad. Of de ander daar 66k in mee komt, dat is aan die ander. Afhankelijk van de
ander zal deze route voor jou uitmonden in de tweede keuze: de relatie 6f vernieuwen 6f loslaten. Dit is het
kader. Tutu’s boek zit boordevol ervaringsverhalen, oefeningen en behulpzame rituelen. Een aanrader.

Maar dat opschrift dan?

Ik stop, want het blijft te beschouwend. De mentaliteitsverandering, waar Tutu over spreekt, wordt veel
beter getroffen met een goed verhaal. Zo'n verhaal kwam ik onlangs tegen en ik mag het meesturen. De
schrijfster gaf het die intrigerende titel mee: ‘De zingende sukkel’. Kortom, het beste komt nu met de
bijlage...



De zingende sukkel - door Jannie van Dijken

Er was eens een man met wonderlijke kracht. Als hij zong, dan hield de regen op en begon de zon te
schijnen. De poes werd een spinnend bolletje wol. De hond strekte zich vergenoegd uit in de lichtende
warmte, legde zijn kop op zijn voorpoten en viel, dromend van heerlijke oorden in slaap.

Maar als hij vloekte, dan lieten alle bloemen in zijn omgeving hun kopjes hangen, hun bladeren
verschrompelden. Ze stierven een directe dood, verdorden waar je bij stond. Als kind was de man zo
geschrokken van de gevolgen, dat hij het mettertijd zo goed als afleerde. De mensen in het dorp waren
verdeeld in hun mening over de man. Velen waren graag in zijn buurt, vooral als hij zong, maar
anderen meden hem als de pest. Ze vonden hem een sukkel. Het kon de man, een godvruchtige boer,
niet zoveel schelen. Hij leefde zoals hij leefde. Hij zaaide op tijd, verzorgde zijn dieren en zong veel.
Alles groeide en bloeide in zijn buurt. Zijn merries wierpen hun veulens waar hij bij was. Zijn koren
schoot omhoog als kool. Net zoals natuurlijk het onkruid. De man vond dat niet zo erg. Hij hield wel
van korenbloemen, klaprozen en kamille. Bij de oogst had hij dan meer werk, maar alld. Hij huurde er
een paar knechts bij, gaf hun een goeie duit en sorteerde dan pas het koren en het onkruid. Hij had
altijd genoeg te eten.

Die manier van boeren vonden de mensen die hem niet mochten wel stom, maar nog tot daar aan toe.
Hij moest het zelf maar weten. Maar dat hij eens in de zeven jaar zijn land braak liet liggen, dat
maakte hem pas werkelijk tot een échte sukkel!

In zo’n jaar wandelde de boer eens midden in de week zijn land rond. Vanuit de verte kwam er iemand
aanlopen. Een knecht van de rijkste man in het dorp. Dichterbij gekomen begon de man een praatje:
“Wat heb je weinig tarwe dit jaar, joh! En wat een onkruid!” Ze keken naar het verwilderde bouwland
en de boer antwoordde kalm: “Het land heeft rust nodig. Zo zit dat nou eenmaal.” De knecht keek of
hij water zag branden en ging over op een ander onderwerp. Hij vroeg of de boer mee wou komen.
Zijn baas, die hem kende van vroeger, wou dat hij graag eens stevig vloekte bij een concurrente. “Dat
is toch zo’n raar wijf”, zei de knecht en begon te vloeken en te schelden.

De boer keek verschrikt in het rond en zei, toen de knecht ademhaalde voor een volgende tirade:
“Waar heb je mij voor nodig? Je kunt het zelf veel te goed.” “Ja”, zei de knecht, “maar als ik vloek
haalt het niets uit.”

De boer slikte en zei: “Dat zul jij weten.”

“Zeg maar tegen je baas dat ik het er thuis eens over zal hebben” vervolgde hij.

Hij stuurde de knecht weg, bukte zich, neuriede zacht en aaide zijn hond.

Op een morgen was hij weer op zijn gemakje aan het wandelen. Ditmaal langs de sloten. Hij tuurde
hier en daar in het water, kauwde op een grassprietje. Een geitje huppelde met vrolijke bokkesprongen
achter hem aan. De boer mijmerde over de concurrente van de rijke man. Hij kende haar wel. Ze was
weduwe geworden en had het daglonerbedrijf van haar gestorven man voortgezet. Een prima, moedig
mens. Niks mis mee. Hij vond haar zelfs mooi.

Over de dam kwam weer een man aanlopen. De bedrijfsleider van de rijkaard had blijkbaar wat jeuk
en kwam al krabbend op zijn rug naar hem toe. Ze groetten elkaar. Toen verzocht de man de boer
dringend om met hem mee te komen om eens stevig te vloeken bij de weduwe die zijn baas de voet
dwars zette. “Dat is toch zo’n raar wijf!” riep de bedrijfsleider en begon te schelden en te vloeken. De
boer keek bewegingsloos naar de man en zei na een poosje: “Waarom doe je het zelf niet? Je kunt het
zelf veel te goed.” “Ja”, zei de bedrijfsleider, “maar als ik het doe haalt het niets uit.” De boer schudde
zijn hoofd en zei: “Dat zul jij weten.” De bedrijfsleider die vreesde dat zijn missie zou mislukken,
haalde een grote portefeuille te voorschijn en begon met flappen te zwaaien. Daarop draaide de boer
zich om naar de vissen, begon een liedje te zingen, aaide het geitje. Na een poosje droop de
bedrijfsleider al scheldend af: “Stomme idioot! Je werkt niet eens man! Kijk eens hoe je land erbij ligt.
Kluns!”

De boer had het er thuis over en besloot na een week de rijke man op te gaan zoeken. Fluitend kwam
hij aan op het erf van de rijkste man van het dorp. Een grote zooi van half boerderij, met een heel
daglonerbedrijf waar nooit goed opgeruimd werd. De boer liep wat rond en botste tegen de eigenaar



op. Een klein, pierig mannetje, te gierig om lekker te eten. “Ah”, riep de man zuur, “daar ben je dan
eindelijk! Had je niet wat eerder kunnen komen?” “Een hartelijk welkom, begrijp ik”, antwoordde de
boer. “Nou, ik ben blij dat je er bent. Jij kon immers zo goed vloeken! Ik wil graag dat je dat eens doet
bij...” Hij was nog niet uitgesproken of daar hoorden ze een tractor aankomen. Ze draaiden zich
allebei om en zagen de weduwe achter het stuur.

“Daar is dat takkewijf!”, begon de rijkaard te schreeuwen. Hij nam een run naar de tractor die
inmiddels tot stilstand was gekomen. “Kom eruit! Smerig kreng!”, siste hij.

De vrouw stapte aan de andere kant uit en liep om de tractor heen. De boer, die haar die week had
gesproken in een winkel, liep haar kant op. Hij ging tussen de kemphaan en zijn slachtoffer in staan.
“Kom je soms proberen of je je eruit gekletst kan krijgen? Wat mij betreft kun je het heen en weer
krijgen, stom wijf! Met je ... gezicht!” De gierigaard kwam goed op toeren en schold haar drie keer in
de rondte. De vrouw werd bleek en voelde zich vreselijk. Inderdaad kwam ze voor overleg.

Om hen heen vormde zich een opstootje. Iedereen kwam kijken waar dat geschreeuw vandaan kwam.
De boer, die zag hoe de vrouw in het nauw zat, begon zachtjes te zingen. Ze zuchtte verlicht en kreeg
weer kleur. Ze keek hem verrast aan. Dit maakte de vrek helemaal laaiend. Hij begon nog harder te
tieren. Waarop de boer harder begon te zingen. Toen keerde de woede van de kleine man zich tegen de
boer en hij vloog hem al maaiend met gebalde vuisten aan. De boer keek er niet van op, schudde hem
als natte druppels water van zich af en zette het lied “Where e’er you walk’ van Héndel in.

Het personeel dat om hen heen stond begon te grinniken. Daar kreeg die zuurpruim eindelijk eens van
iemand terug. De man was niet meer te houden en vloog opnieuw naar de zingende boer. Een van de
knechts schoot uit de rij en deed een greep. Hij was het al een hele tijd zat om zich uit de naad te
werken voor een habbekrats. Hij pakte het miezerige mannetje bij kop en kont en zette hem spartelend
in een grote ton met gier.

“Ziezo! Stront bij stront” , mompelde de knecht. De spetters vlogen in het rond. Een schaterend gelach
ging op. De rijke stinkerd kwam boven, stikte bijna van woede, kreeg een hartaanval en gleed weg
onder de shit.

De boer, die niet bang was van vieze handen, redde de man van een wisse dood. Daar lag hij op de
grond en begon benauwd te hoesten en te proesten. “Had hem laten gaan!” riep de huishoudster schel.
“Dan waren we mooi van hem af geweest!” “Ga liever een paar emmers warm water halen”, zei de
boer tegen haar. “Zet de brandspuit er maar op!” riep een ander. “Kan ie afkoelen!”

De boer zag dat hij geen medewerking kreeg en liep naar het huis om te kijken of hij warm water kon
versieren. Toen hij terugkwam stond het personeel dreigend om hun baas heen. Deze probeerde
hijgend overeind te komen en keek met grote angstige ogen rond. De boer baande zich een weg, pakte
hem vierkant op en zette hem in huis in bad.

In de dagen daarna trok de stank door het hele huis. De rijke man was goed ziek en geschrokken. Hij
lag bleck en stil in bed. Als de boer s morgens zijn dieren had verzorgd kwam hij bij hem. Hij zong,
gaf hem wat te eten en te drinken, ruimde tussen door wat op in de veldschuur, maakte een praatje met
het personeel. Op den duur verdreef de geur van gebakken eieren met spek de penetrante stank.

Op een mooie dag scheen de zon door het open raam naar binnen op het bed van de rijke man. De boer
zat naast hem en neuriede een stuk van de Messiah. “Waarom zorg je voor mij?” De rijke man keek
hem bedeesd aan. Het was voor ’t eerst dat hij wat zei. De boer viel stil. De woorden sintelden in de
lucht en vergleden met een zacht windje door het raam naar buiten. De stilte hield aan tot er een
roodborstje neerstreek op de vensterbank. Ze boog voor de beide mannen, trippelde heen en weer en
begon toen te kwinkeleren. Ze zong het hoogste lied!

De rijke man werd beter en had zijn lesje geleerd. De boer? Natuurlijk! De man zong zijn hele
repertoire voor de weduwe en later wiegeliedjes voor hun kinderen. Tenslotte had hij er de tijd voor.



