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‘Onlangs werd ik voorgesteld aan een Amerikaanse collega, een chirurg uit New York. Dadelijk, op 't
eerste gezicht, leek hij me erg sympathiek; toch hadden we enige moeite om elkaar te verstaan, want ik
spreek maar een paar woorden Engels en hij slechts enkele woorden Frans! Maar het lukte toch, want bij
elk van ons leefde het oprechte veriangen om elkaar te begrijpen. Met deze opmerking zit ik meteen in het
onderwerp van deze studie:
Om elkaar te begrijpen,
moet de wil ertoe aanwezig zijn

Ja, we moeten vooraf wel beseffen dat de eerste voorwaarde voor een wederzijds begrip is, dit niet alleen
te willen en te wensen, maar er ook naar te streven. Dit vast te stellen, lijkt alledaags! En toch is de
fundamentele bereidheid om anderen te begrijpen, zeldzamer dan men denki. Luister maar naar alle
gesprekken die in deze wereld worden gevoerd, zowel tussen de volkeren als tussen echtelieden. Het zijn
meestal gesprekken als tussen doven....’

Paul Tournier, de Zwitserse huisarts die ik hier citeer, heeft zonder het te weten ons huwelijk gered. Na 4,5
jaar samen dreigden Jannie en eikaar kwijt te raken (voor meer info zie de notitie onderaan). We wisten niet wat er
gebeurde, vervreemden van elkaar zonder grote conflicten of ruzies. We vonden het allebei erg. Toen, in
1980, sloeg Tournier met zijn boekje voor mij de spijker op de kop: Wat wil ik nu?

Elkaar als stel niet meer bereiken, daar heb ik weet van. Naast eigen ervaring inmiddels ook vele jaren als
therapeut. Als ik twee mensen op bezoek krijg, die merken dat ze elkaar kwijtraken en nu richting zoeken,
dan bereid ik vooraf mijn recept.

Uit de keuken...

Ingrediénten: 1 appel
1 sinaasappel

Werkwijze: Snij de appel door midden. Doe vervolgens het zeifde met de sinaasappel. Zet een
halve sinaasappe! tegen een helft van de appel. Doe een touwtje erom en knoop ze
aan elkaar vast. Plaats de nieuwe vrucht op het bord. Zet dit alles op tafe! tussen de

beide gasten.

Vervolgens wacht ik af, benieuwd wat er gaat gebeuren. Waar nodig breng ik het even op gang met:
» Wat roept dit bij jullie op? Wat zie je erin?
Elke keer is het weer verrassend wat er loskomt. Bij ieder koppel worden andere, heel eigen associaties
losgemaakt. Voordat ik de overgang maak naar een tweede beeld leg ik een andere vraag voor:
» Hoe gaat het verder? Als hier niks gebeurt hoe ziet dit er dan over een paar maanden uit?



Dat er iets moet gebeuren, daar is elk stel het wel over eens. Zonder
ingrijpen droogt de combi-vrucht snel uit, verschrompeit en vait uiteen.
Dit is niet alieen beeidspraak, het geldt ook in de echt. Als partners
ervaren hoe fundamenteel verschillend ze zijn en toch samen verder
wilien, dan moeten ze ingrijpen.

in elk van Tourniers hoofdstuktitels komt dat naar voren. Elkaar op
nieuwe manieren begrijpen, het moet én... het kan!

Toegepast op mezelf, sinds begin jaren 80? Als ‘appelhelft’ zag ik hoe
écht anders Jannie was. De wil haar te begrijpen betekende in elk
geval dat ik mijn eigen schaduwkant onder ogen behoorde te komen.
Ontdekken, dat ik altijd mijn onzekerheid trachtte te verbergen achter
energieke dadendrang, maar daarmee ons huwelijk uitputte. Zien dat
ons tempoverschil ten koste van haar ging. Ik moest leren stilstaan bij
wat er van binnen in me gebeurde. Durven luisteren naar gevoelens
in en achter woorden, houdingen, geiaatsuitdrukkingen... Ik zag de
noodzaak van dit snijden in mezelf. Jannie, op haar beurt, legde
partjes open en liet zichzelf op nieuwe manieren zien. Met dat we alies
weer bij elkaar brachten ontstond gaandeweg een andere compositie.
in een beeld:
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Om elkaar te begrijpen, moet de wil ertoc aan-
\\'CZIg ZIJ!I ...............
Mijn echtgenoot is als een geheimzinnig eiland !
Om clkaar te begrijpen, moet men zich uit-
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Om elkaar te begrijpen, is er moed nodig . . .
Om clkaar te begrijpen, moet men elkaar lief~
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Om clkaar te begrijpen, mocten we het ver-
schil in 2ard erkennen. . . . . . . . ..
Om clkaar te begrijpen, moeten we beseffen
hoezeer man en vrouw van clkaar verschillen
Om elkaar te begrijpen, moeten we ons bewust
zijn van de verschilleninde liefde . . . . .
Er moet begrip zijn, als we clkaar willen helpen
Om elkaar te begrijpen, moeten we de rol van
het verleden in aanmerkingnemen . . . .
On; clkaar volkomen te begrijpen, dicnen we
ons leven te onderwerpen aan Jezus Christus

Van Médecine de la Personne naar Emotionally Focused Therapy

Ik ben dankbaar dat Tourniers werk met echtparen een eigentijds vervolg heeft met Sue Johnsons £.F.7.
1° reden? Het werkt. Sue Johnson is ervan overtuigd, dat de mens een 'bonding being’ is. Verbondenheid,
daar gedijt een mens bij. Ais de band tussen 2 personen dreigt te breken komen heftige gevoelens los. De
een wordt misschien boos, de ander bang, maar bij aliebei staat het basisverlangen naar emotioneel
verbonden zijn op het spel. Hoe het in hun crisis verder gaat hangt grotendeels af van hoe de partners als
kind gehecht zijn aan hun ouders. Maar ook ais die hechting onveilig was is het nog wel mogelijk ais duo te
leren op een betere manier met elkaars emoties om te gaan. Vandaar ook de naam: Emotionally Focused
Therapy. De methodiek is grondig, wetenschappelijk onderbouwd en aantoonbaar effectiever dan andere
behandelingen. Conclusie: wie het samen moeilijk hebben zijn dus het meest gebaat bij deze aanpak.

2° reden? Het is geloofwaardig. In haar boeken is Johnson terughoudend over haar eigen achtergrond.
Maar tijdens de 3-daagse nascholing, die Jannie als E.F. T.-therapeute afgelopen najaar meemaakte,
kwam ze onverwacht met: “} read my Bible” en iegde ze uit hoe de vroege hechting ook doorwerkt in
iemands manier van bidden. immers ook daarin gaat het om hoe je je verbonden weet, nu met de Ander.
In een NRC-interview zei Sue zelf half veilig en haif angstig gehecht te zijn. Haar ouders scheidden toen
ze 10 jaar was. Nadat ze op haar 22° vertelde naar Canada te willen emigreren reageerden beide ouders
heel verschillend. Haar vader was blij voor haar, wenste haar veel succes: “Je kunt het. En als je me nodig
hebt, kom ik je haien.” En haar moeder? “Die vroeg of ik gek geworden was en hoe ik het in mijn hoofd
haalde haar te verlaten.” Inmiddels, ruim 26 jaar getrouwd, weet Sue hoe liefde werkt tussen partners en
binnen een gezin en inspireert ze velen, zeker ons, met haar verworven inzichten.

Kortom: E.F.T. is voor Jannie en mij dé werkwijze die we navolgen in onze praktijk.

P.S.

dit artikeltje op internet met www.anderz.info/72.pdf

In De Draagkrachtmeter lichtte ik eerder iets toe over de moeilijkheden die we toen hadden. Je vindt
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