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Ochtendrituelen. ledereen zal na het wakker worden wel wat vaste gewoonten hebben. Als ik 's
morgens een nieuwe broek aantrek gaat gewoontegetrouw mijn ‘gebedsnoot’ in de linkerbroekzak.
Gebedsnoot? Een idee uit de middeleeuwen. In die tijd namen reizigers een aandenken mee van
thuis: een fraaie, palmhouten bol. Als je die opende zag je een kunstig uitgesneden afbeelding van
een kruis of van een open rotsgraf, met de sluitsteen opzij gerold. Een persoonlijke verwijzing naar
iemands houvast voor onderweg. In het Rijksmuseum zijn nog exemplaren te vinden.

In september 1998 heb ik een variant laten maken. Twee stukjes hout, iets groter dan een duimnagel,
die met een scharniertje verbonden zijn. (Jaren later verraste Ria Algra me met het stoffen etuitje).
Met potlood schrijf ik erin wat mijn houvast is. Soms gebruik ik schuurpapier om de kernwaarden te
noteren over wat ik denk, dat voor me ligt. In het voorjaar van 2010 was er zo'n moment.

Bij De Hoop ggz startten we toen met een kliniek voor volwassenenpsychiatrie. Bij gebrek aan beter
werd mij gevraagd een soort voortrekkersrol op me te nemen. Het niet beschikken over een
beleidspsychiater die de lijnen uitzette, maakte dat ik 4 kernwaarden formuleerde. Hier behoorde
volgens mij het werk in de kliniek om te draaien. In volgorde van belangrijkheid zijn dat:

1 JL

Afkorting voor. ‘Jezuaans leven’. Om de identiteit nieuw te verwoorden vatte ik die samen met deze
2 letters. Want ja, christelijke psychiatrie, wat is dat? Het begin is in elk geval helder: Jezus Christus.
Dus de bottomline voor alles is: Wat zou Jezus willen? Een knap lastige vraag, maar wel als eerste
toepasbaar op het personeeisbeleid. Er kan alleen een kliniek worden opgezet met medewerkers, die
als volgelingen van Jezus willen leren leven. Mannen en vrouwen die in hun eigen leven tonen dat ze
ernaar verlangen gelijkvormig te worden aan de Heer die het bij hen voor het zeggen heeft.
Navolging. Dat zal dan voor ieder die meewerkt betekenen: met vallen en opstaan. Zo is nu eenmaal
het christenleven. Door het ijs zakken, opkrabbelen en weer in beweging komen. Pijnlijk. Continu alert
zijn om de zwakke plekken in het ijs te ontwijken, dat is een levensiang leerproces. Maar het is eerlijk
en heeft ook iets vertroostends om te erkennen: Ik blijf dus leerling, maar... gelukkig, ik heb mijn
Meester gevonden.

2 Liefhebben.

Wat je ook inzet aan specifieke therapeutische methodieken uiteindelijk worden mensen het beste
geholpen als ze als persoon ont-moet worden. Anders gezegd: eerst het ‘moeten’ er af. Wie er
helemaal doorheen zit - daarvoor zelfs een klinische opname nodig heeft - is niet als eerste gebaat bij
goed bedoelde adviezen of wetenschappelijk onderbouwde protocolien. Merken / ervaren / beleven,
dat er van je wordt gehouden, juist als er niks meer staat — daar begint cure. Dit geldt des te meer
voor care. Als de problemen chronisch, onveranderbaar zijn kan er wat licht en lucht komen als je
merkt dat een medewerker je niet afschrijft of tolereert, maar je lief heeft.

Niks softs, integendeel: agape-liefde. Als er nou iets is, waarin Jezus ons is voorgegaan is het dit.
Dus als medewerkers gaan voor een voluit persoonsgerichte benadering, wat het jou zelf ook kost.
Waar heeft déze persoon baat bij? Die vraag hoort centraal te staan. ledere gast verdient een
behandelaanpak, die geschoeid is op zijn leest.

Welke behandeling is het meest doeltreffend? Lambert e.a. deden grootschalig onder-
zoek naar de werkzaamheid van psychotherapie. Deze taartdiagram vat hun werk
samen. Voor 15% blijkt het effect van therapie te danken aan de gebruikte techniek |
of methode. Niet onbelangrijk natuurlijk, maar het relativeert wel. Vooruitgang blijkt /£ - Eeuiit spontane
voor het grootste deel toe te schrijven aan spontaan herstel: 40%. Dus verbetering [ i Nsisianng
die 60k zou zijn opgetreden zonder therapie. 30% placebo-effect betekent dateen | ks e
behandeling goed uitpakt als de therapie-aanpak positieve verwachtingen wekt en
geloofwaardig is. Voor 30% hangt therapieresultaat samen met algemene factoren.
Hiervan is de kwaliteit van de therapeutische relatie het belangrijkste. Vandereycken
omschrijft de therapeutische relatie met: een emotioneel geladen verhouding waarin
de patiént een tijdelijke afhankelijkheid ten opzichte van een vertrouwenwekkende
deskundige ontwikkelt. Voor de deskundige werker betekent dit minimaal: liefhebben.




3 Lijden verlichten.

Als werkers hopen we eraan bij te dragen lijden te verlichten. Als dat lukt mogen we dankbaar zijn, meer
pretentie past niet. Niet de illusie scheppen dat we lijden kunnen wegnemen. Met ‘'maakbaarheidsgeloof’
heb ik niks. Bij psychiatrie denk ik aan ‘het geknakte riet’, waar Jezus het over had. Wat is dan nodig?
Liefhebben? Ja, dat zeker, maar er is meer nodig. ledere medewerker moet de top-deskundige worden die
hij of zij kan zijn. The best that | can be moet op ieders netvlies staan. De Hoop-breed wordt de laatste
jaren een forse inhaalslag gemaakt qua professionalisering. Gelukkig is daar nu ruimte voor. In deze
fascinerende tijd hebben we toegang tot enorm veel bronnen. Immers, wereldwijd wordt keihard gewerkt
om lijden te verminderen. Naar al die opgedane inzichten en ervaring hebben we te luisteren. Alles wat
inmiddels ontdekt is aan werkzame behandelingen behoren we erbij te halen en te wegen. Volgens mij
spelen daarbij dan drie criteria een rol. Het liefst werken we evidence based. Als dat er nog niet is, dan
volgens best practice. Maar in elk geval geldt bij alles: is deze werkwijze Jesuan proof? Weer die lastige
vraag. Uiteindelijk is beslissend voor een werker: Krijgen deze interventies van mij zijn goedkeuring? Kan
ik Jezus onder ogen komen met mijn doen en laten in de omgang met deze cliént?

4 Bestemming heipen ontdekken
Tot slot de richting. Zoveel mogelijk gaan we mensen helpen hun bestemming te vinden. Bestemming
betekent dat iets door ‘de Stem’ wordt aangeduid. Frans Andriessen schreef: Bestemming zegt mij, dat ik
mij als geroepen ervaar tot iets dat groter is dan mijzelf en dat de dingen van nu en van deze wereld te
boven gaat; dat mij ook een ruimte opent waar ik zelf een eigen plaats, een eigen opdracht heb waar God
mij op aanspreekt, omdat Hij mij daartoe roept en mij er toch niet toe dwingt. Een hele volzin, die
aanspoort om vooral toekomstgericht te werken. Dat is de juiste focus. Op mijn bureau, thuis en op het
werk, staat deze uitspraak van Seren Kierkegaard:

Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden,

maar het moet voorwaarts worden geleefd.
Zo is het. Ontdekken wat in het verleden anders had gekund of gemoeten, dat kan helpen om begrip te
krijgen voor de ontstane problemen van het heden. Maar het gaat verder. Want ieder mens leeft op de
toekomst aan. En wat komen gaat is grotendeels onbekend. Dan helpt het als een vertrouwenwekkende
deskundige meezoekt rond de hamvraag: Hoe kan mijn leven verder gaan? En dat concreet doorspreken
op allerlei gebieden, zoals: Relaties — tot wie ga ik me verhouden? Dag- en weekstructuur — waar ga ik
mijn tijd en energie aan geven? Gezondheid — wat doe ik met voeding, bewegen, ontspannen? enz.

Werk in uitvoering

Christelijke psychiatrie, wat is dat? GGZ anno 2015 is zo complex, dat het me vaak duizelt. Ik heb het
antwoord niet. Ik zou tevreden zijn als ik wist dat ik de juiste vraag stelde. Dit citaat van Viktor Frankl helpt
me in deze tijd. Want - inmiddels 5 jaar verder - gaat dit continu door me heen als ik een beleidsbespreking
bijwoon. ‘Wat is nu, in deze vergadering, de beste vraag waardoor we verder komen?’ vraag ik me dan af.
Voorbeeld? Werkbezoeken in 2011 aan collega’s in het buitenland echoén na. Samuel Pfeifer stak me een
riem onder het hart. May God bless your ministry schreef hij voorin één van zijn boeken, die ik bestudeerd
had. Maar die Duitse collega vergeet ik ook niet. Tijdens ons werkbezoek, na de vergadering, uitte hij zijn
bezorgdheid. Zijn pas aangetrokken manager had niks met de christelijke identiteit van hun werk. In de
wandelgangen, off the record, vertrouwde hij me dit toe. De boodschap kwam bij me binnen. Hij vreesde
het begin van het einde: Wat blijft er over van onze identiteit?

De geschiedenis geeft hem gelijk. Len Munnik tekende hoe de bordjes op
het gebouw met de tijd vervangen worden. Wat ooit geinspireerd begon
loopt het risico zodanig te institutionaliseren en te veranderen, dat de
kernwaarden niet meer terug te vinden zijn.

Is deze beeldspraak van toepassing op ons werk? Hopelijk niet. Beleids-
matig staat er in elk geval nog geen gebouw waar een bord op kan. In
onze huidige bouwput is het fundament nog goed te zien, terwijl er druk
gemetseld wordt. Ja, beleid ontwikkelen en in de praktijk uitproberen, dat
is als metselwerk. In de bouw worden touwtjes strak gespannen om bij het

metselen in een rechte lijn te blijven. Richtsnoer, zo heet zo’n touwtje dan.

Dat is het! Ik vervang het begrip ‘kernwaarden’. Om elke steen op de

goede plek te krijgen moeten bij volgende metsellagen de draden steeds
opnieuw gespannen worden. Dat is nodig. Want alleen als er continu op
de richtsnoeren gelet wordt voorkom je een scheef gebouw.

P.S. Beleidsmatig staat het gebouw nog niet. Letterlijk wel: hypermodern, goed geoutilleerd & gastvrij!



