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Naar Lucas, voor advies

De persoon & Jezus. Dat is de kern. Er is niks hogers. Uiteindelijk komt het aan op de ontmoeting van
een mens met Jezus. Daar ontstaat toekomst. Alleen hierin zie ik perspectief en daarom ben ik in de
leer bij Lucas. Want volgens mij heeft hij dit het beste begrepen. Er zijn in elk geval in zijn leven en
werk drie sporen van te vinden.

1 Het motief voor Lucas

'Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theofilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren...'
Lucas verhult niks. Thedfilus en Jezus, die twee heeft hij op zijn netviies. Had hij voor zijn eerste
boek, Het evangelie naar Lucas, nog een ingewikkelde volizin nodig om het begin te vinden, met dit
tweede, Handelingen der Apostelen, is hij direct to the point. De geschiedenis met Jezus gaat door,
ook na zijn afscheid, dus hier, Thedfilus, komt deel twee...

° e Nu doe ik het voorkomen alsof dat schrijven viot,
bijna moeiteloos verliep, maar niets is minder waar.
Lucas was er de man niet naar om over éénnachtsijs
te gaan. Uit het begin van zijn evangelie weten we
dat er al vele pogingen gedaan waren om het
verhaal over Jezus op papier te krijgen. Wat Lucas
ervan zag zinde hem niet. Thedfilus was gebaat bij
iets anders. Een overzichtelijk verslag, in goede
volgorde opgetekend. En vooral verantwoord: alles
moet op betrouwbaarheid getest kunnen worden.
Dus begint hij zijn grondige research. Zorgvuldig
gegevens en herinneringen verzamelend bij allerlei
mensen, die Jezus van nabij hadden meegemaakt.
Wikkend en wegend rijpt het besluit om zélf de pen
op te pakken.

Gelukkig maar! Want al had hij één man op het oog,
zonder het te beseffen heeft Lucas de hele wereld
geholpen. Wij weten, dat hij de meest gelezen
auteur in de wereldgeschiedenis is geworden. Jaar
in jaar uit wordt over de hele wereld Lucas geciteerd.
Elke kerstviering opent met: 'En het geschiedde in
die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer
Augustus, dat het gehele rijk moest worden inge-
schreven...' Zonder Lucas wisten we niet van een
kribbe, van herders in het veld, van engelen die God
lofzingen over Jezus' geboorte. Nog veel meer zou
ons zijn ontgaan, maar daarover straks.
De afgelopen twee eeuwen heeft Lucas zwaar onder vuur gelegen. Vaak heviger dan de drie andere
evangelieschrijvers. De overeenkomsten en allerlei verschillen in hun werk leidden tot vele
hypothesen over het ontstaan van de evangelién. Die tekstkritiek heeft zeker veel zinnigs opgeleverd,
maar de manier waarop zijn werk op de snijtafel van geleerden is ontleed zou Lucas alle adem
hebben benomen. Sommige wetenschappers zien in hem een inventieve redacteur, die nogal vrij met
zijn stof omgaat. Zo denkt bijvoorbeeld de een dat Thedfilus een stijifiguur is. Die naam betekent
immers 'vriend van God', dus een subtiele woordspeling op ieder die ooit het boek zal lezen. Een
ander meent dat Lucas zijn werk in hoge kringen geaccepteerd wilde krijgen. Handig, zo'n opdracht
aan een vooraanstaand man, dan is de distributie gegarandeerd.

Ik hou het op iets anders. Lucas had geen literaire aspiraties en dacht niet over oplagecijfers.
Hij was beslist te bescheiden om te denken dat zijn werk de 21e eeuw zou halen. Slechts één keer, in
het begin, heeft hij het even over zichzelf om zijn schrijfwerk te motiveren. Direct daarna gaat hij naar
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de achtergrond, het is verder aan Théofilus en Jezus.

2 Lucas' ervaring en eigenheid

Het verhaal van Lucas zelf kennen we vanaf Troas, een havenplaats in Turkije. Daar, rond 52 nC,
ontmoet hij de reisiustige Paulus, die de oversteek naar Griekenland maakt. Lucas gaat mee en wordt
jarenlang zijn compagnon. Het laatste dat we van beiden weten komt uit de afscheidsbrief van een
ontmoedigde Paulus. Vanuit een gevangeniscel .

in Rome kiaagt de grote apostel: 'Alleen Lucas is
nog bij me.' Andere medewerkers listen hem in

de steek, slechts één bleef hem trouw. In de tus-
senliggende 15 jaar bepaalt vooral de energieke
Paulus het programma. Toch een aparte manier
van samenwerken. Overal waar Paulus naar vo-
ren treedt schuift Lucas direkt tussen de coulissen.
Rollen verschillen, zo blijkt. Regie bij de een,
registratie door de ander.

Het verrast mij, dat Lucas zo'n eigen stijl
en aanpak heeft, los van Paulus. Lucas is minder
beinvioed door diens thema's dan ik verwachtte.
Rechtvaardiging door het geloof, de betekenis van
de wet, gaven van de Geest, gemeente-organisatie,
dat zijn een paar grote topics uit Paulus' brieven.
En die verstuurde hij voordat Lucas zijn boeken af-
rondde. Die kan ze gekend hebben, maar dat heeft dan niet doorgewerkt. Noch in zijn evangelie noch
in Handelingen zijn Paulus' grote ontdekkingen verwerkt. Ook in zijn tweede boek houdt Lucas vol-
doende distantie om bijvoorbeeld niet Petrus weg te schrijven ten gunste van Paulus. Lucas schrijft
vol respekt over Paulus, maar hoe innig hun band ook was, er is zeker geen sprake van
persoonsverering.

Hij werd partner voor Paulus, maar was gewonnen voor Jezus. Hij, de Heer, ging boven alles
en iedereen. Paulus, de grote denker en gedreven ijveraar, heeft de eigenheid van Lucas niet
wezenlijk veranderd. Dat pleit voor beiden. Ze beinvioedden elkaar, maar hadden elk een eigen
stevigheid.

3 Lucas, specialist in ontmoetingen
De vner evangehsten selecteerden uit alle beschikbare gegevens en geven ieder een persooniijke,
~——————— betrokken visie op de feiten. Lucas heeft vooral oog voor de ontmoe-
tingen van Jezus. Ik neem aan dat zijn werkervaring als arts hierin
meespeelt. Persoonlijke aandacht, zorg voor mensen, dat hoorde hij
over Jezus en dus haalt hij dat naar voren.
Van zijn evangelie is 41% van de stof uniek. Zo heeft alleen
Lucas de gelijkenissen over de barmhartige Samaritaan, de verloren
zoon, de Farizeeér en de tollenaar, de rijke man en de arme Lazarus.
Stuk voor stuk plaatjes van intermenselijke verhoudingen en van
mensen die hun weg naar God zoeken. Ik zou ze niet graag missen.
Alleen Lucas heeft de namen onthouden van Johanna en Suzanna,
vrouwen die met Jezus optrokken, net als de twaalf. Zonder Lucas
hadden we nooit geweten van Jezus' wandeling met Kiéopas en zijn
partner. Of van de maaltijd met Simon, de Farizeeér. Of het eten bjj
Maria en Martha. Dit is bepaald geen volledige opsomming, maar
maakt de voorliefde van Lucas voor ontmoetingen wel zichtbaar.
Elke keer is het verrassend en onvoorspelbaar hoe het gesprek zal
verlopen en wat het uitwerkt. Ik illustreer het met drie voorbeelden.
In een gesprek raakt Jezus de kern van de ander. De ander
opent zich en dan ontstaat het goede nieuws. Of nog niet, want we
weten niet altijd de afloop. Neem deze vraag: ‘Meester, wat moet ik
. doen om het eeuwige leven te beérven?' Alleen Lucas vermeldt dat
eze vraag twee keer, in exact dezelfde bewoording, aan Jezus werd




voorgelegd. Die geeft geen standaardantwoord, maar zet beide mannen aan het denken. De eerste
krijgt niet de loepzuivere definitie waar hij op hoopt, maar hoort hoe toevailige voorbijgangers
reageren op een geweldsslachtoffer. Daarna is de toepassing aan hem en dan wordt het persoonlijk.
De tweede, jong en schatrijk, ontdekt zijn echte tekort. Wat hij moet doen lijkt onmogelijk, behalve als
hij God erin zoekt. Ook hij vertrekt, nadenkend.

Kennelijk verschilt Jezus' benadering van persoon tot persoon, ook als de vraag identiek is.
Soms is de beschrijving trouwens precies andersom. Dan kennen we de uitwerking, niet de
gespreksinhoud. Zonder Lucas was Zachéls buiten beeld gebleven. Wat Jezus en hij bespraken gaat
ons kennelijk niet aan. Het gevolg kennen is voldoende, Zachés is uit zijn isolement verlost. Hij komt
als herboren uit het gesprek te voorschijn en kijkt met andere ogen naar zijn lucratisve baan en ziet
toekomst.

Lucas weet steeds het wezenlijke moment van de
ontmoeting te treffen. Bij de arrestatie van Jezus viuchten
de leerlingen alle kanten op. Petrus is de enige die lef heeft
en zichzelf herpakt. Tot het fout gaat. Marcus beschrijft hoe
de impulsieve leerling vioekend ontkent ooit iets met Jezus
gehad te hebben. Maar alleen Lucas geeft aan hoe de om-
mekeer tot stand kwam. Na het hanegekraai schrijft Lucas:
'‘De Heer keerde zich om en zag Petrus aan. En Petrus
herinnerde zich...' Jezus neemt het initiatief. Hij wendt zich
toe, zodat de twee 0og in oog staan. Eerst dan dringt het tot
Petrus door. Hij wordt zijn ware aard gewaar en ontdekt zich-
zelf als gebroken mens. Tegelijk schemert er iets door van
bestemming. God die mij door-en-door kent en toch aan-
neemt, zelfs perspectief voor mij ziet. In Jezus' ogen zag hij:
God wil met mij verder.

Van toen naar nu

Ik probeer enkele lijnen door te trekken. We kunnen elkaar
enorm vooruit helpen in het leren leven met Jezus. Zoals het
leven met elkaar delen, samen optrekken en van elkaar leren,
wat Lucas en Paulus deden. Of betekenis hebben voor
iemand voor wie het allemaal nieuw is, zoals met Théofilus.
Aanreiken wat jezelf ontving aan de ander en de aandacht
vestigen op dat wat jou in Jezus treft. Of dat nu met gespro-
ken of met geschreven woorden gaat.

God werkt door mensen, het is waar. Alleen tot op
zekere hoogte. Want mensen kunnen elkaar niet veranderen.
We kunnen de ander niet maken, wel breken. Verandering, in de zin van verbetering, vernieuwing
ontstaat alleen waar God de mens ontmoet. En dan bedoel ik ontmoeten in zijn oorspronkelijke
betekenis: ontdoen van moeten. Wat een mens allemaal meent te moeten wordt dan in een nieuw
licht gesteld. In de ontmoeting met de werkelijkheid van God valt alles tegen en tegelijk vait alles mee.
Zoals Petrus in de diepste put ervoer. Hij stond daarmee mode! voor alle christenen. Ambrosius vatte
dat samen in een lied: 'Bij het kraaien van de haan keert de hoop terug.’ Zelfs in de donkerste
duisternis begint God met herscheppen. Hij verandert mensen.

Soms ontmoeten we elkaar op een dieper niveau. Dan mogen we deelnemen aan elkaars
innerlijk. Als we ons hart kunnen openen bij elkaar gaat er iets tintelen of ontroeren. Want je komt in
aanraking met een wezen dat niet tot jezelf te herleiden is. De ander is een geheim, waarvan zich in
het kontakt iets onthult. Als dit lukt zijn we op ons best. En als het hier misgaat gaat het goed fout.
Want het loopt vast als we dan de ander willen sturen, overtuigen, voorschrijven wat te doen of hoe te
zijn. Verandering, groei krijgt pas kans als het in eigen tempo, op eigen wijze mag gebeuren, door
God geleid.

Laat ik het nog illustreren vanuit ervaring. De laatste jaren werk ik veel met ouders, vooral
vaders. Het mooiste moment voor een opvoeder is het moment waarop je beseft dat jouw kind eécht
anders is. Dan ontmoet je jouw kind. Zelfs al heeft het jouw genen, het blijkt onherleidbaar anders.
Een persoon met eigenheid en een unieke toekomst. Dat is het mooiste en ook het moeilijkste. Want
we denken het voor onze kinderen te weten. In het begin mag dat misschien zo zijn, maar dat duurt
niet lang. Want het kind wil zich uitdrukken en zo hoort het ook. En dat kan het des te beter als wij




onze verwachtingen leren overgeven.

In de ontmoeting worden we soms gewaar waar de mogelijkheden en ook de moeiten van de
ander liggen. Wat kan dan de een zijn voor de ander? Ik denk op zijn best het evenwichtspunt waar
de weegschaal op balanceert. Door te iuisteren naar wie zijn leven opent en daarop te antwoorden
maak je het afwegen voor de ander mogelijk, maar leg je geen eigen gewicht in de schaal. Wat er
verder met die afweging gebeurt is aan de persoon. De persoon, met Jezus.

P.S. Tot mijn verrassing zag ik begin april 2006 een afbeelding van Lucas op de Annunciatio-kerk

in Nazareth. Die foto is de eerste bij dit artikel en hangt ook centraal op de ‘Lucas-muur’ in
mijn werkkamer. Te midden van allerlei creatieve fantasieén van kunstenaars over Lucas’ uiterlijk en
bezigheden. Ik vermoed dat Lucas het niks vindt. Het leidt af van waar het écht om gaat. Ik neem
aan, dat hij zich beter kan vinden in onderstaande boekband van het Schnitgen-evangeliarium G 531
uit ca. 1160-1170. Elk van de 4 evangelisten wordt in een hoek symbolisch-klein weergegeven; de
aandacht wordt getrokken door de gouden Christus.




