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Fleur Jong is hier niet als een van de 6 figuurtjes getekend. Terecht, want allereerst is ze geen inwoonster van
Barneveld. Maar, belangrijker, met welk figuurtje zou ze willen worden geassocieerd? Met haar 27 jaar lijkt de
meest linker voor de hand te liggen, alleen... ze is nu de snelste vrouw ter wereld op blades. Tien jaar geleden
verloor ze haar benen, revalideerde en in juli 2023 heeft ze als para-atleet op het WK in Parijs twee gouden
plakken verzameld: op de 100 meter en bij het verspringen. In deze illustratie zou - zonder protheses - de
persoon in rolstoel nogal voor de hand liggen, maar daar zou ze vermoedelijk afwijzend op reageren. Want ze
weet precies wat ze wel en niet wil. Zo trok ze zich recent terug uit de verkiezing van Haarlemse sporter van het
jaar. Haar reden? “Ik kreeg een mail dat ik was genomineerd in de categorie ‘sport special’. Toen dacht ik: d4t is
niet de bedoeling. Ik ben sportvrouw van het jaar, of ik ben niks.” Prachtig vind ik dit! Hier had de jury niet mee
gerekend. Eerst goed luisteren naar wat de sporter zéIf zegt en vindt, hoe lastig is dat soms. Fleur vertelt over
haar situatie: “/k noem het nooit een beperking. Ik noem het een handicap. Handicap is een feit, beperking voelt
als een tekortkoming, alsof er een grens is, alsof ik niet verder kan, maar ik kan wél verder springen en harder
lopen.” En inderdaad, twee weken na dit interview maakt ze dat waar. Op 9 september springt ze 26 cm verder
dan haar eigen, recente wereldrecord.

Een onderbroken cirkel trekken

Is meedoen vanzelfsprekend?
Met bovenstaande illustratie opent het ‘beleidskader inclusie’ van de gemeente Barneveld. Het idee achter dat
document? ledereen moet kunnen meedoen aan de maatschappij. Al lijkt dat vanzelfsprekend, lang niet iedere
inwoner ervaart dat ook zo. Het beleidsstreven is om beperkingen die mensen ervaren waar mogelijk te
verminderen of weg te nemen. Met als ideaal: een inclusievere samenleving waar iedereen aan deel neemt. De
blauwe boog in bovenstaande illustratie verbeeldt die verbinding. Hoe divers mensen onderling ook zijn deze 6
figuurtjes staan volwaardig en gelijkwaardig bij elkaar en respecteren hun onderlinge verschillen. Mooi!
Tegelijk is in de praktijk inclusie een lastig begrip. Wereldwijd wordt hier binnen de Verenigde
Naties al langer over nagedacht. In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag inzake rechten van
personen met een handicap of chronische ziekte ondertekend. Deze 4 schetsjes uit een eerder
VN-rapport verhelderen hoe inclusie en diversiteit met elkaar te maken hebben. Elke stip staat
voor een persoon, terwijl de cirkels staan voor de grenzen die mensen kunnen optrekken.

Van boven naar beneden worden zo vier begrippen op een rij gezet:

1 Exclusie, anders gezegd: uitsluiting. Een bepaalde groep mensen sluit ieder, die anders is
buiten. Voorbeeld? Een Shantykoor voor mannen.

2 Segregatie wil zeggen: de mensen die buitengesloten worden trekken als groep met elkaar
op. Voorbeeld? Een zorgboerderij voor verstandelijk gehandicapten.

3 Integratie betekent: mensen die anders zijn mogen meedoen mits ze zich aanpassen aan de
anderen. Voorbeeld? Personeel in een Chinees restaurant.

4 Inclusie stelt: ieder hoort er gewoon bij, er bestaan geen onderlinge barriéres tussen mensen.
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gebruikte Bijbelvertaling — Bijbel in Gewone Taal 2014

Voortschrijdend inzicht

Het is leuk om in de Barneveldse Krant te volgen hoe in ons dorp in de loop van de tijd de beeldvorming rond

inclusie en diversiteit verschuift. In september 2022 werd door de

gemeente Barneveld promotie gemaakt voor de komende Week

van de Toegankelijkheid met het roodgekleurde logo hiernaast >
Nu, een jaar later, is er dus gekozen voor de veel
kleurrijker en ook dynamischer variant, waar ik dit

artikel mee begon. Bovendien is het groepje van vorig jaar uitgebreid. Tot mijn verrassing is er
een nieuw figuurtje bij gezet. Ik vermoed dat dit verwijst naar mensen met gehoorschade zoals
doofheid, tinnitus, slechthorendheid, overgevoeligheid voor geluidsprikkels. Voor mij is dat nogal
herkenbaar (zie over het verschil tussen Doof en slechthorend in www.anderz.info/191.pdf).

In elk geval stimuleert dit nieuwe logo mijn 4¢ burgerinitiatief, dat in de volgende Week van de
Toegankelijkheid plaatsvindt. Op maandagavond 2 oktober 2023 organiseren we namelijk van

19.30 tot 21.00 een Workshop Nederlands met Gebaren.

In deze workshop laten we zien hoe verhelderend gebaren kunnen zijn voor mensen met een hoorbeperking, die deze
hulp nodig hebben bij hun gesprekken. Na een korte inleiding oefenen we met een aantal gebaren. Er is een info-tafel met
meer mogelijkheden rond gebarentaal. Voor iedereen die geinteresseerd is in gebarentaal voor doven en slechthorenden.
Locatie: De Veluwehal, Nieuwe Markt 6, Barneveld. Deelname is gratis, aanmelden via: info@anderz.info of Whatsapp

naar: 06 42 00 80 19.

Via een andere invalshoek komt er een 5° optie
In de 4 illustraties waar de VN mee kwam, wordt het accent vooral gelegd op
de invioed van de omgeving op het doen en laten van de enkeling die anders
is. Maar dat kun je natuurlijk ook omdraaien. Hoe beinvioedt een enkeling
zijn/haar omgeving? Fleur Jong geeft als fysiek gehandicapte daar een fraai
voorbeeld van. Zij laat zich niet opsluiten in de categorie ‘sport special’, maar
stippelt haar eigen route uit. Mij inspireert het om te proberen dat na te volgen.
Ook bijgaand verhaal uit het Marcusevangelie sluit voor mijn besef hierop aan.
Immers wat gebeurt daar? Een doofgeboren man, die vanwege zijn handicap
ook met taal- en spraakmoeilijkheden te kampen had, wordt door een groep
mensen naar voren geschoven. Wat hun precieze beweegredenen waren is
niet bekend. In elk geval hadden ze zich een voorstelling gemaakt over wat
Jezus hoorde te doen. Alleen dat gebeurt niet. Hij gaat zijn eigen weg. Het
eerste wat hij doet is dus de dove man apart nemen, uit de mensenmenigte.
Want Jezus weet dat communiceren in een groep voor een dove op zich al een
giga-probleem vormt. Immers op wie moet je als dove letten als anderen zich
Waar hébben ze het over? Wat kun je aflezen van hun gezichten? Aan wiens
lippen en mondbeeld moet je voorrang geven om er iets van te begrijpen? De
een-op-een-benadering waar Jezus voor kiest helpt de man dus het beste. Nu
kan hij zich volledig concentreren op de onbekende, fysieke ervaring die hij
ondergaat. Opeens de vingers van Jezus in beide oren, onverwacht ander
speeksel op zijn tong. En dan nog de emotie en diepe zucht van Jezus, die hij

Jezus ging weer verder. Hij ging via
de stad Sidon naar het Meer van Galilea.
Onderweg kwam hij door het gebied
Dekapolis. * Daar brachten mensen een
man bij hem die doof was en slecht kon
praten. Ze zeiden: ‘Leg alstublieft uw
hand op hem.”

Jezus nam de man met zich mee,
weg van de mensen. Hij stak zijn
vingers in de oren van de man. En
hij deed wat spuug op de tong van de
man. - Toen keek Jezus omhoog naar
de hemel. Hij zuchtte diep. En hij
zei: ‘Effatal’ Dat betekent: *Ga open!

Meteen gingen de oren van de man
open. Hij kon zijn tong bewegen en
goed praten.

Jezus zei streng tegen de mensen
die daar waren: ‘Jullie mogen aan
nicmand vertellen wat er gebeurd
is." Maar dat hielp niets. De mensen
vertelden het toch door. - ledereen was
diep onder de indruk. Ze zeiden: ‘Alles
wat Jezus doet, is geweldig, Hij kan
zelfs mensen helpen die niet kunnen
horen of praten.’

in elk geval kan zien. Want al hoort hij dat zuchten niet en ook niet het uitgesproken ‘Ga open’, onmiddellijk

daarna merkt hij wél het effect. Ongelofelijk! Alle aanwezigen zijn het daarover eens.

5 Wat ik ook zo fascinerend vind in dit verhaal is dat zowel de doofgeborene als Jezus zich niet
laten opsluiten binnen wat voor cirkel dan ook. Ze openen zich naar elkaar. De ooit-dove staat

het allemaal toe wat er met hem gebeurt. Jezus laat zich niet bepalen door wat anderen denken
of willen. Dat doet denken aan deze uitspraak over exclusie en inclusie:

Zij trokken een cirkel en sloten mij buiten. Ik trok een grotere cirkel en sloot hen binnen.
En dit brengt mij bij de 5¢ optie. Hoe wil je in de omgeving staan? Denk eens buiten de geijkte

patronen. Als je je persoonlijke verhouding tot anderen vorm geeft, stel je dan zo open mogelijk
op. Meen je toch een cirkel te moeten trekken, probeer dan eens de onderbroken variant.



