75 jaar Navs in NL

90 jaar Navigators wereldwijd. Dat kan als opschrift zeker zo goed, want de oorsprong van die naam gaat terug
op het voorjaar van 1933. In de haven van Los Angeles legde Dawson Trotman contact met Les Spencer, een
zeeman 2¢ klasse op de USS West Virginia. Spencer was 26 geraakt door Daws’ gebruik van de bijbel dat hij,
terug aan boord, daar direct over begon met zijn maat Gurney Harris. In korte tijd werden meer marinemannen
door dat enthousiasme aangestoken en ontdekten ze parallellen tussen hun werk op het slagschip en de
geestelijke reis waar ze aan begonnen, zoals: Een Navigator is onderweg met Jezus Christus als Kapitein, de
bijbel als zeekaart en de Heilige Geest als kompas. Wie zelf leert navigeren en
bijbelse principes in zijn dagelijks leven toont kan op zijn beurt een ander leren
koers te vinden met de Kapitein. En zo staken ze dan ook echt van wal.

Feitelijk werd Dawson Trotman (1906-1956) de pionier van een vernieuwings-
beweging, die bij uitstek gekenmerkt wordt door een heel persoonlijke aanpak.

Al bedacht hij ook uiterst praktische hulpmiddelen om principes inzichtelijk en
hanteerbaar te maken, zoals het Wiel, het Steelpannetje, de Hand, de Ladder.
Maar de essentie van de beweging is toch echt de herontdekking van persoonlijke
relaties als dé sleutel om ieder mens te bereiken met het evangelie. Al verschuift
de terminologie wat in de tijd. Van Each one, reach one of Man-to-man naar De
waarde van de enkeling, 1 x 1 = veel, Geestelijk ouderschap, Vermenigvuldiging.
Ooit duidde Dawson dit aan als de ‘2:2-bediening’, waarmee hij Paulus’ werkwijze
uit 2 Timotels 2 vers 2 bedoelde: Wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt
gehoord, geef dat door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te
onderwijzen. Vier generaties: Paulus - Timotelis > betrouwbare mensen 2>
anderen. Geestelijk vrucht dragen dus, van persoon tot persoon.

De Nederlandse start: maart 1948 in 't Brandpunt in Doorn

Wat Les Spencer meemaakte gebeurde met Gien Karssen tijdens een conferentie in Doorn. Ze schreef er 35 jaar
later over: Eén ontmoeting kan je leven totaal veranderen. Dat overkwam mij. Toch kwam het geen moment bij
me op, dat weekend in maart 1948, toen ik naar toespraken van Dawson Trotman luisterde, dat mijn leven daarna
nooit meer hetzelfde zou zijn. Gien was toen 29 jaar, vier jaar oorlogsweduwe en op zoek naar de bestemming
die God voor haar had. In een oude agenda van haar man werd ze getroffen door zijn notitie over Lucas 9:62.
Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Met haar
Groningse nuchterheid concludeerde ze: vooruit kijken dus! In haar woorden: Het kennen en volgen van de Here
Jezus Christus kreeg een nieuwe dimensie. Na overleg met Trotman vertaalde ze bijbelstudiemateriaal en begon
ze een paar vrouwen te begeleiden. De start van De Navigators in Nederland was een feit. Met Handelingen 16 in
het achterhoofd beschouwden de Amerikanen Gien als ‘The Navigators’ Lydia of Europe’.

Nostalgie is niet ‘des Navigators’, al is het zeker geen slecht idee om eens historisch onderzoek te laten doen
naar de ins & outs, ups & downs van de afgelopen 75 jaar. Er is zo ongelofelijk veel boven tafel te krijgen aan
creatieve geloofsinitiatieven en -avonturen. Alleen al de wetenschap dat in ons land in al die jaren duizenden
mensen bereikt werden zonder dat er ooit gewerkt is onder marinemensen of op zeevaartscholen. Bepaald niet
alle Amerikaanse ideeén zijn dus gekopieerd. Dat is ook het boeiende van deze beweging: de vaart erin houden,
op koers blijven, daar gaat het iedereen om. We live for the future! Als — inmiddels — buitenstaander heb ik dat
ook op mijn netvlies. De toekomst van deze beweging... hoe zou die eruit kunnen zien? Daartoe belicht ik één
eigen ervaring uit het verleden met behulp van twee foto’s.

De ongezochte zegen van kanteltijden
De dynamiek van elke vernieuwingsbeweging is ongekend verrassend. Met 35 jaar ervaring bij de Nederlandse
Navs kan ik dat in elk geval van dit werk zeggen. Fasen van
stabiliteit en verandering wisselen elkaar af. Soms vanwege
interne, onopgeloste problemen, zoals in de jaren 1983-1984.
Maar het kan nog grilliger gaan als ook onverwachte, externe
factoren meespelen, iets dat de afgelopen jaren gaande lijkt.
Mijn fotootje suggereert de volheid van een stabiele, blauwe
stroom, die de hoofdaandacht vangt. Er gloort, perspectivisch
gezien, wel iets lila-achtigs aan de horizon, al is de betekenis
ervan nog onduidelijk. Maar dat is een kwestie van tijd, want
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ongevraagd kan alles gaan kantelen. Dat heb ik een paar keer mee
gemaakt. Nadat vanaf 1966, eerst in Delft en wat later ook in andere
studentensteden, de Navigatorbediening expansief toenam, dienden
zich problemen aan. In 1983-84 was het werk danig uit zijn jasje
gegroeid. Dat betekende einde pioniersfase en een leiderschapscrisis.
Organisatorisch gezien moest uitgezocht worden hoe een volgende
fase van differentiatie eruit kon komen te zien. En één onopgelost
probleem werd vooruit geschoven: het duurzaamheidsvraagstuk. Wat is
e ; S nodig én mogelijk om de vrouwen en mannen, die gevormd zijn tijdens
hun studlefase toe te rusten voor Ilfe-long-labonng'7 Weél werd de knoop doorgehakt om niet kerkelijke gemeenten
te stichten. Maar hoe mensen te ondersteunen om hun leven lang leerling van Jezus te zijn en via persoonlijke
relaties anderen te helpen ook leerling te worden... dat bleef de open vraag.
De turbulentie in zo’n kanteltijd woelt echt alles om. Mocht het idee deel uit te maken van een geloofszending wat
weggezakt zijn, dan kiinkt in zo’n periode een luide wake up call. Wat zeker leek is weg, terugvallen op anderen
werkt niet meer, alles schreeuwt om persoonlijke heroriéntatie. En juist dit noodgedwongen zoeken van de Heer
loutert. Zeker voor iedere full- of parttimer, die met volle inzet, tijd, energie en met het hele hart bijdraagt aan de
beweging. Opeens gaat het weer om persoonlijk antwoord te krijgen op die twee basisvragen, waar ooit Paulus
zijn weg door vond: “Wie bent U, Heer?” en: “Wat moet ik doen, Heer?” (Handelingen 22 vers 8 en 10) Voor mij
was dit in 1984 de sleutel tot het vervolg. Voor de tweede keer ontving ik mijn persoonlijke roeping. Dank U!

Als het stormt vooruit kijken
Al is het inmiddels ruim 18 jaar geleden dat ik afscheid nam bij De Navigators, de hartenklop van de beweging is
de mijne. Weliswaar sta ik op afstand van het huidige werk, maar ik heb de indruk dat in deze jaren opnieuw een
kanteltijd zichtbaar wordt. Zeker corona als externe factor schudde van alles door elkaar. Exit Focus-weekenden.
Einde zomerconferenties en trainingskampen. Inmiddels is het studentenwerk uit Delft verdwenen. Recent is
afscheid genomen van LEF, dat ooit als Captains Club begon. Voor de huidige directeur van de organisatie wordt
een opvolger gezocht. En dan ligt dat duurzaamheidsvraagstuk er ook nog. Wat roept dit op?
Ik ben weliswaar niet aan boord en kijk dus vanuit een totaal ander perspectief.
Wat ik zie brengt me op drie ideeén:
e > Als je ervaart dat er een storm opkomt, laat dan diep van binnen landen
o : . wat er zoal in en om je heen gebeurt. En neem in jouw persoonlijke omgang met
; God alle tijd die nodig is om opnieuw te ontdekken: Wat zegt me dit? Waar word
ik nu toe geroepen? Luister naar de Stem en ga dan voor jouw bestemming.
Mogelijk stimuleert bovenstaande ervaring.
» Ga, deel uitmakend van deze geloofszending, met enkele medestanders
als het ware opnieuw het lab in voor een actueel DNA-onderzoek van het werk.
Wat waren de kernwaarden waarmee Navigators ooit begonnen? Welke bijbelse
waarheden liggen daaraan ten grondslag? Horen eerdere vondsten zoals het
Wiel of de 2:2-aanpak er nu nog bij? Zijn er andere uitgangspunten, die we
mogelijk over het hoofd zien? Wat zijn de oorspronkelijke, essentiéle minima
waar we écht aan vast willen houden? Functioneren die nu in ons persoonlijk
leven? Bij ons onderling? In onze bedieningen? Laten we wegen zoeken om
elkaar hierbij te helpen.
» Zoek contact met gelijkgestemden uit de wereldwijde beweging en leer
daarvan. De afgelopen tijd raakte ik weer gefascineerd door het ontstaansverhaal
van de Navigators. In de loop van de tijd verandert soms de omschrijving van de
centrale missie wat, maar nooit fundamenteel. De meest recente verwoording is:

To advance the Gospel of Jesus and His Kingdom into the nations

through spiritual generations of laborers living and discipling among the lost.
Het gaat helemaal niet om een organisatie, functies, een bepaalde status of
zelfs de naam. Toen Cees de Jonge begon te pionieren in wat ooit de DDR
heette werd hem afgeraden over de Navigators te spreken. Dan maar onder een andere viag: Timotheus-Arbeit.
Wat later wilde hij intern niet als country leader bekend staan, dus werd de aanduiding country opener bedacht.
Kortom: leef met de missie, verder ligt alles open.
Wat valt er zoal te leren? Alleen al het vraagstuk van life-long-laboring zou internationaal eens stevig tegen het
licht gehouden kunnen worden. Daar kan de beweging in Nederland veel van opsteken. Wereldwijd is inmiddels
een schat aan ervaring opgebouwd. Bij mijn vertrek in 2004 werkten Navigators in 108 landen. Tot mijn verrassing
ontdekte ik recent, dat het internationale werk door een team gecodrdineerd wordt waarvan niet een Amerikaan
de leiding heeft. Nee, sinds 2015 doet Mutua Mahiaini dat, een Kenyaan. Dat klinkt mij als muziek in de oren.




Info-kaart 189 over Navigators als beweging
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mijn persoonlijke betrokkenheid

Hieronder zie je een toelichting van 14 In beweging...-nummers, die elk een eigen relatie hebben tot
dit artikel: '75 jaar Navs in NL’ (op onze website opgeslagen als www.anderz.info/189.pdf).
Wil je een gerelateerd artikel lezen, ga dan op internet naar: www.anderz.info/ Typ dan na de blauwe

streep het nummer hieronder dat je wilt inzien. Rond dit vervolgens af met .pdf en toets op Enter.
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2024: 40 jaar later herleeft de roeping via Handelingen 1 vers 8 voor de 4° keer
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De ongezochte zegen van kanteltiiden voor een vernieuwingsbeweging
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1970: het raadsel van het leven en de beslissende omslag in mijn bestaan

De Hoop, Dordrecht, 27 december 2004
2004: mijn afscheidsbrief naar onze Navigatorvrienden

... mijn Loods
2002: Stagnatie in gebed, dus nieuwe wegen en woorden vinden

Geen gebakken peren
Gert Doornenbal en 27 collega’s vertellen over: ‘God werkt door mensen’

Compagnons-voor-het-goede
Bevriend raken met mannen met een a-christelijke achtergrond

Sanny’s goudmijn
Lome Sanny delft bijbelse schatten op en schenkt ze aan anderen

In revisie
1984: uit de storm komen met mijn tweede, nog persoonlijker roeping

Het 4¢ perspectief
Hoe Navigators in Nederland vier richtingen in kunnen slaan

De missie
Opnieuw de koers vinden na twee Jjaar gezamenlijk herbronnen

Gerijpte zwervers?
Vanuit de vernieuwingsbeweging omgaan met onbekende individuen en bestaande kerken

Geloven in het jaar 2000
Gespannen nieuwsgierigheid om kernwaarden op het spoor te komen



