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Loskomen door

Ik zie uit naar morgen. Hopelijk hoor ik om 5.45 uur de wekker, zodat ik tijdig de trein naar Schiphol kan pakken.
Jannie komt dan terug van een 9-daags verblijf in de Verenigde Staten. Daar was ze op uitnodiging van het
echtpaar voor wie ze hun drie kleinkinderen in brons had vereeuwigd. ‘Tja, wat
ga ik doen in die tijd?’ Dat ging in de voorbereiding van die reis geregeld door
me heen. Het idee van drie jaar geleden kreeg steeds meer contour. In februari
2020 had ik besloten per 1 mei te stoppen met mijn werk bij De Hoop ggz. Ik
nam me voor diezelfde dag te beginnen aan mijn pelgrimstocht van Blokker naar
Losser. Niet naar Santiago, Kafarnaum, Taizé, nee, wat aardser en symbolischer.
Denkend over de levensloop fantaseer ik er al jaren over dat we feitelijk continu
zigzaggen tussen twee polen: vastigheid en vrijheid. Je huist in een lichaam dat
je in zekere zin beperkt en vastzet, terwijl je tegelijk ook verlangt naar vrij zijn.
Het DNA en de ontwikkeling die je doormaakt herbergen allerlei mogelijkheden,
maar je stuit net zo goed op grenzen. Zo kan ik afvinken dat ik wit ben, man, ooit
geboren in dit land enz. Allemaal onveranderlijke grootheden, waarmee een
grens is gesteld. Met welke mindset kijk je naar dit soort grenzen? In 2020 had ik
dit wandelend vanuit het Noordhollandse Blokker naar het Twentse Losser willen
verkennen, maar Covid-19 maakte dat het toen met door kon gaan. Nu dan?
Nee, ik besloot de aandacht op één pool
te richten. In mijn beleving overheerst
de blokkade-kant bij mij al veel te lang,
dus besloot ik van 1 /m 7 juni me op het Sepeen 0 .

oosten te oriénteren. de'

En nu dan maar eens een week losgaan in

Tukkers? Gastvrij zijn ze, absoluut! Werkelijk tientallen borden kom je in het hele dorp tegen met een warm
welkom: Mooi da’j der bint!, uitgedrukt in een fraai lettertype. Van te voren had ik bedacht, dat ik op zoek zou
gaan naar specifieke spreuken met de plaatsnaam erin. Dus opende ik gesprekjes meestal in de trant van: “Ik
kan me voorstellen, dat de naam Losser prikkelt tot bepaalde uitdrukkingen. Bijvoorbeeld: hebben jongeren het
onderling over ‘Losgaan in Losser'?” Vriendelijke, maar tegelijk toch ook verbaasde reacties bij de receptioniste
van het gemeentehuis. Bij de bibliothecaresse, bij de verkoopster in de souvenirwinkel. De VVV-medewerkster
verwees me door naar collega’s in een ander dorp die over een boekje met zegswijzen beschikten. En ik maar
denken, dat met jaarlijkse dorpsfeesten als het Bruegheliaans Festijn, de Hellehondsdagen, de Twente Fair, het
vijfdaagse carnaval - met nota bene 9 carnavalsverenigingen - de vrijheid van feestvieren er goed in zit. Dat zal
ook wel, maar geen bijzondere gezegden die dat onderstrepen. Zaterdagmiddag proefde ik de gastvrije sfeer in
het Openluchttheater met de kindervoorstelling Retteketet! We gaan nog niet naar bed. Maandagmiddag kon ik
aanschuiven bij de lunch in Kulturhus ‘t Trefhuus. Ja en toch... Zomaar binnenvallen bij ruim 70 senioren, die al
halverwege én bovendien nogal luidruchtig waren. Dat voelde even als een brug te ver.

Ik had me voorgenomen onbevangen op ieder en alles af te stappen dat mijn interesse opwekte. Nu is Losser
een gemeente met 5 kerkdorpen en een paar keer kwam ik langs het Syrisch-Orthodoxe klooster in Glane. Dus
== daar op een morgen aangebeld. Men deed mij het
voorstel een gebedsdienst om 12 uur bij te wonen.
Uiteraard. Al werd dat meer een zaak van oog en
hart, dan van oor en verstand, want Nederlands
werd er niet gesproken. Ik sloeg twee mannen in
habijt en een leek gade. Na de dienst begon ik een
gesprekje met de man die was voorgegaan. Hij
nodigde me uit voor de lunch en ging aan het hoofd
van de tafel zitten. Tijdens de maaltijd met zijn
vijven stelde ik een paar vragen en bij het afscheid
kreeg ik een brochure mee, waarvan de bedoeling
me eerlijk gezegd ontging. Wat later in de caravan




begon het puzzelen. Ik had in feite een korte hagiografie ontvangen over een metropoliet van het aartsbisdom
van Centraal Europa. De tekst was van een zekere Mor Polycarpus. Via Wikipedia bleek me dat hij dezelfde

man was die tijdens de dienst voorging en de maaltijd leidde. En inmiddels is hij de nieuwe aartsbisschop van
de Syrisch-Orthodoxe kerk in het westen! |k ontdekte ook dat Mor Polycarpus gepromoveerd was in Princeton
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The term ~Zanass
who had committed themselves to the service of God, In the carli
est texts it appears ogether with the rerns ==aan s

thidmye (plural, Mvdaye) reters 1o ‘single” persons
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op het ontstaan van hun monnikenorde. Aha! Daar wil ik meer van weten,
dus een paar dagen later opnieuw aangebeld met de vraag of ik dat
proefschrift kon aanschaffen. Met als tweede verzoek om na bestudering
er met de aartsbisschop over van gedachten te mogen wisselen. Daar kon
Ruben, de Nederlander die me nu te woord, stond geen antwoord op
geven, maar het boek gaf hij direct mee. Nou, dat bevat heel veel stof tot
nadenken! Zo wordt bijv. in het fragment hiernaast de speciale status van

(singular ==man 32 / fur qromo imasculing) and &ous his / fufrit
qyome ffemining)), Doda / biade (iterally, “virgins {both male and
temale]), and ~zaan / gudiie (hierally “sains or holy ones”) to de-
scribe a group of people in the believing community who occupied
a special statas i the Church. ™ Sidney Gntfith likens them to the

While the #i

biblical wadows and virgins. doye could occasionally

monniken aangekaart. O ja, hoe zit dat? Op grond waarvan?
Er ontstond trouwens een bijzonder boeiend gesprek met Ruben. Hij is als dertigplusser op weg om priester te

worden en daarbij vooral missionair georiénteerd. Geweldig, ik ervaar met hem oprechte geestverwantschap.
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Nog wat verder losgeschud worden

Met een ritme van wandelen overdag en s avonds lezen kan ik prima
overweg. Naast bovenstaande, wat zware kost genoot ik ook van de
droge, Tukkerse humor van Herman Finkers. En met ‘vakliteratuur’,
zoals de Sigmund Almanak van Peter de Wit ben ik weer helemaal bij.

‘Tk beweeg me in een

kleinere wereld’

Jos var Digken start De Luisterpiek in Barneveid

Tot mijn verrassing ontving ik op zaterdag 3 juni van allerlei mensen
via SMS en Whatsapp reacties op het interview dat die dag in de
krant stond. Interessant dat ook totaal onbekenden contact opnemen'
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Extra stimulans voor De Luisterplek.

En nu loskomen van

Wat heeft deze week opgeleverd? : : . 8
Ik zit er nog te dicht op om een afdoend antwoord te kunnen geven.
Wel nog één nieuw gezichtspunt. Na kilometers lopen vond ik ten oosten van Overdinkel deze grenssteen uit
1659. Overdinkel is vooral bekend als smokkeldorp. Ik kwam daar deze interessante spreuk op het spoor: “lk
kom oet Loster en ik weet van niks!” Men hield zich van de '
domme, dan had men niets te verantwoorden. Tja, als je
smokkelt is dat enigszins voorstelbaar. Maar goed, waar het
mezelf betreft kan ik met een gerust hart zeggen: ik had in
Losser niks geheim te houden. Een week in mijn uppie en
ik ben er nergens uit de bocht gevlogen. Allerlei indrukken
zijn nog niet benoemd, maar wat me het beste bij blijft is de
ontmoeting met Ruben, het lunchgesprek met schoonzus
Aly en het even langsgaan bij Atlan, onze schoonzoon.
Uiteindelijk gaat het me toch om persoonlijk contact. Wat
dat betreft zie ik ook heel erg uit naar het weerzien morgen
met Jannie en haar reisgezelschap: Martin, Annemieke en
Willeke, onze drie kinderen.

Of zij ook zin hebben in de Losserse specialiteiten die ik
meenam? Vandaag heb ik de ‘neagelhoalt’ (gedroogd
rundvlees) al even geprobeerd. Prima spul! Biertjes van
brouwerij De Smokkelaar heb ik niet geproefd, mijn
voorkeur ging uit naar een pittiger variant: Smokkelkoffie.
Straks maar eens ondervinden of hun interesse verder gaat
dan de slagroomtopping. Maar eerst de jetlag wegwerken.




