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Mt.18.20: 1+1=3

De grondslag van kerk zijn. Mijn zwager Klaas de Jonge zorgde voor de aanleiding om dat te doordenken.
Afgelopen herfst publiceerde hij als socioloog, samen met theoloog Hans Jonker, in ‘Het werkt.’ de opzet en
de onderzoeksresultaten van hun Parochiemonitor 3.0. Op zich is het al een uniek teken, dat 2 protestantse
wetenschappers sinds 2008 in meer dan 140 parochies impulsen geven voor de opbouw van katholieke
geloofsgemeenschappen. Zelf staand in nog weer een andere geloofstraditie inspireert hun werk me om de
idee van ‘kerk’ eens van de grond af te doordenken. Daartoe maakte ik bovenstaande foto. Op vrijdag 7 april
2006 raapte ik in Kafarnaiim het afgebeelde steentje op, dat sindsdien op mijn bureau voor me staat. Dit
tastbare symbool meenemen kwam voort uit het diep gevoelde verlangen dichter bij de persoon van Jezus
te komen. Hij liep ooit hier! En ook al zijn de ruineresten van de synagoge gedateerd rond de 2° eeuw, het
steenpad dat ernaar toe leidt lag er vermoedelijk al langer. Een aandenken aan ons varen op het meer van
Galilea - wat Jezus zo veelvuldig deed - zag ik niet, dus moést dit stukje steen mee. Sindsdien valt dagelijks
mijn oog erop en herinnert het me aan de man die als eerste het woord kerk in de mond nam.

Vanaf de grond opbouwen doe ik hier in 4 stappen. Natuurlijk begint dat dan met:

................................................... (o L= o [T T
‘Kerk’ is feitelijk de Nederlandstalige verbastering van het Griekse woord ‘kuriakos’ dat letterlijk betekent ‘van
de Heer'. In het Nieuwe Testament wordt het gebruikt in samenstellingen als ‘de maaltijd van de Heer’ en ‘de
dag van de Heer'. Maar dat er veel meer van de Heer is wordt duidelijk als we alleen al afgaan op de beide
boeken van Lucas. Keer op keer wijst hij naar de persoon waar alles mee begon. Overweldigend vaak zelfs.
Een impressie van uitdrukkingen, gemakshalve ingekort: De woorden vdH. De stem vdH. De boodschap
vdH. De weg vdH. De opdracht vdH. De naam vdH. Het lichaam vdH. De hand vdH. Een genadejaar vdH.
Het evangelie vdH. De Geest vdH. De leerlingen vdH. Nu even niet naar volledigheid streven. Het is duidelijk -
dat Lucas en ook de andere schrijvers van het Nieuwe Testament de centraliteit van Jezus Christus helder
op het netvlies hadden. Petrus zegt in zijn eerste contact met Cornelius, een Romeinse legeraanvoerder:
‘Deze Jezus is de Heer van alle mensen.’ Paulus gaat nog verder en benoemt Jezus Christus als Schepper
van alles. Letterlijk alles behoort Jezus toe. Dus ook dat steentje, dat ik oppakte in Kafarnatim.

.............................................. IoVen MOL.OO HOOP ......cxvmmonesimaisnssissnnnisinmsskeysiaaiis
De impact van Jezus op de enkeling is het begin van kerk zijn. Hij trekt mensen tot zich. Eén voor één. Met
ieder mens afzonderlijk gaat de Heer een persoonlijke verhouding aan. Andreas was de eerste die dat mee
maakte. In zijn evangelie beschrijft Johannes dat zijn vriend inging op Jezus’ uitnodiging: ‘Kom maar mee,
dan zul je het zien.’ Al had hij die eer - van de eerste zijn - ook naar zichzelf toe kunnen trekken, want als
duo traden ze gelijktijdig in Jezus' voetspoor. Johannes wist het moment nog goed: Het was ongeveer twee
uur voor zonsondergang. Samen bleven ze die dag bij de Heer en er zouden nog vele dagen bijkomen.

Als achttienjarige kerkverlater had het hele fenomeen ‘kerk’ voor mij afgedaan. Lange tijd had het me niks te
zeggen. Gelukkig ben ook ik in de kraag gevat door de persoon van Jezus. Al gebruik ik die uitdrukking om
mijn toenmalige eigenzinnigheid aan te geven, ik betwijfel of die verwoording de goedkeuring van de Heer
krijgt. Voor mij is het in elk geval zeker dat het initiatief voor dagelijkse omgang met Jezus van zijn kant
kwam. En nu, met ruim 50 jaar ervaring kan ik alleen maar concluderen: Leven met de Heer is het beste dat
een mens kan overkomen. Hoeveel accent er ook gelegd wordt op zelfontplooiing, zelfverwerkelijking,
autonomie of welke individu-versterkende term ook gebruikt wordt, ieder mens komt het beste uit de verf met
Jezuaans leven. Dan gaat er pas écht een nieuwe wereld voor je open.

........ s 10VON Mot da Hear In de Woreld .........ivviiiiissssvinnannasess
De meest logische, derde stap in kerkopbouw wordt samengevat met de 7 woorden hierboven. Dat was de
favoriete uitdrukking van prof. Wim ter Horst, bij wie ik jarenlang in de leer mocht zijn. Waar komt volgens
hem christen zijn op neer? “Leven met de Heer in de wereld.” Terecht! Wie Jezus wil volgen bevindt zich op
aarde en start daar die navolging altijd vanuit een minderheidspositie. De wereld is overweldigend groot en
overwegend onbekend met de Heer. Zo is het vanaf het komen van de Heer geweest en zo is het helaas
nog steeds. Kerk zijn ontstaat vanuit, maar ook in de wereld. Andreas’ verhaal ging verder: Meteen zocht hij
Zijn broer Simon op brengt hem bij de Heer, die hem aankijkt en dan deze bijnaam geeft: Petrus, ‘rots’.
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Daarna groeit gestaag het aantal leerlingen dat uit de wereld overgaat naar de gemeenschap van de Heer.
Zo lang Jezus tussen hen verkeerde was het voor Andreas, Petrus en al die andere leerling-volgelingen vrij
duidelijk hoe ze hun plek in de wereld konden innemen. ‘Gewoon'’ kijken en luisteren naar Jezus en dat dan
zo goed mogelijk toepassen. Al ging dat niet van een leien dakje. In dit opzicht draaien Mattes, Marcus,
Lucas en Johannes er niet om heen. Deze vier evangelieschrijvers zijn goudeerlijk in het ook vastleggen van
situaties waarin de leerlingen de plank mis sloegen. Het beeld is mijns inziens: hoe langer ze met de Heer
optrokken, hoe minder ze wisten wat wel of niet te doen. Zeker de laatste maanden dat Jezus bij het
twaalftal was overheerst bij hen onzekerheid en onbegrip. De ooit hechte groep valt op de vooravond van
Pasen uiteen. Veertig dagen later, op de dag die wij betitelen als Hemelvaartsdag, zijn er nog elf over. Die
club is verdeeld. Bij hun allerlaatste blik op Jezus wierpen enkele groepsleden zich in aanbidding voor Hem
neer, maar Matteus - die dat schreef en er op dat moment ook bij was - bleef eerlijk: al twiffelden sommigen.
Als de Heer dichter bij hen komt, horen ze dit ontzagwekkende: ‘Mijj is alle macht gegeven in de hemel en op
de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de
Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie
opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’
Wat een opdracht, ongelofelijk! Hoe gingen ze te werk? Het bijbelboek Handelingen biedt een verrassend
zicht op hun werkwijze. Zij leefden in die tijd in hun cultuur, maar leerden te handelen vanuit de context van
de ander. Zonder de fysieke leiding van hun Heer verhouden de eerste leerlingen zich op vijf manieren tot
anderen in de wereld. Van meet af aan spelen de omstandigheden van de mensen die ze ontmoeten een
grote rol in hun aanpak. Feitelijk wordt contextualisatie dus al direct zichtbaar: als christenen houden ze
rekening met wat de ander bezig houdt en sluiten daarop aan met hun benadering.

.............................. samen leven met de Heer in de wereld ...........c.cccovininiiinnnni.
Kerk zijn is uiteindelijk een optelsom. Niet enkelingen los van elkaar, maar samen. Opvallend is dat Jezus
zijn leerlingen vaak in duo’s liet werken. Een volgeling helemaal alleen laten opereren, was dat wat mager, te
risicovol of weer wat anders? |k hoor er een echo uit Genesis in: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is.” Zo
worden de twaalf bij hun eerste missie in 6 duo’s erop uitgestuurd. Erna trekken 36 tweetallen erop uit. Ook
met zijn tweetjes bereiden Petrus en Johannes het laatste Pesachmaal enz. \
Na Hemelvaart herpakt het verwarde elftal zich, want terug in Jeruzalem
gebeurde er volgens Lucas dit: /n die dagen stond Petrus op te midden van
de leerlingen — er was een groep van ongeveer honderdtwintig mensen
bijeen... Of de initiatiefrijke Petrus op dat moment beseft, dat hij begint te
beantwoorden aan de bestemming die de Heer vanaf het prille begin met
hem had is niet duidelijk. Ooit had Jezus hem aangezegd: ‘Ik zeg je: jij bent
Petrus, en op die rots zal Ik mijn kerk bouwen.’

Bij het begin van het Pinksterfeest wordt zijn bijdrage opnieuw zichtbaar:
Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief
zijn stem en sprak de menigte toe. En weer gebeurt er iets ongelofelijks!
Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag
breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend.

Het is fascinerend Petrus’ doen en laten aan de hand van Handelingen op je
in te laten inwerken. Eén verrassing: nergens in zijn spreken of in de brieven
die hij naliet komt het begrip kerk of gemeente voor! Als hij medegelovigen
aanspreekt heeft hij het over uitverkorenen, vreemdelingen, Gods volk,
broeders en zusters. Maar gemeentelid, kerkganger, parochiaan o.i.d. kwam
in zijn woordenboek niet voor. Conclusie? Al in de 1¢ eeuw was het ‘samen
leven met de Heer in de wereld’ qua inhoud en structuur volop in ontwikkeling. Nu, in onze 21¢ eeuw leven
christenen over de hele aardbol en met die globalisatie is de variatie in vormgeving gigantisch. Al die socio-
culturele expressies van geloofsgemeenschappen roept een veelheid aan vragen op. Tegelijk, afgaand op
Jezus’ woorden, zal overal deze gemeenschappelijke noemer terug te vinden zijn: ‘Waar twee of drie
mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.’

En bovenal vooruit kijken

In zijn afscheidswoorden benadrukte de Heer dit opnieuw: ‘lk ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing
van deze wereld.’ Intrigerend! Allerlei vervolgvragen worden ermee opgeroepen: Waarop doelde Jezus met
‘de voltooiing van deze wereld? Wat is dan die climax waar alles op uit gaat komen? Welke rol vervult kerk
zijn in dat proces? Hoe heeft iedere christen er een plek in? Enz. enz.

Is er iets boeiender dan samen leven met die Heer in de wereld? Dacht het niet.
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Hieronder zie je een toelichting van eerder verschenen In beweging...-artikelen, die elk een eigen
relatie hebben tot dit artikel: 'Mt.18.20: 1 + 1 = 3’ (op onze site opgeslagen als www.AnderZ.info/186.pdf).
Wil je een gerelateerd artikel lezen, ga dan op internet naar: www.AnderZ.info/ Typ dan na de blauwe

streep het nummer hieronder dat je wilt inzien. Rond dit vervolgens af met: .pdf en toets op Enter.
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Mt.16.18: 1+1=3
Kerk zijn in 4 stappen. Welke stap moet in onze tijd vooral verder uitgediept en doordacht worden?

Eigendom van Jezus
Hoe is het om te ervaren dat Jezus het blijvend voor het zeggen heeft in het leven van een christen?

Weerhoudende liefde
Hoe blijf je in de communicatie met een ander tussen een gepaste onder- en bovengrens?

Als een druppel...
Op welke manieren kan de rijkdom van het geloof uitgedrukt worden in gezamenilijke bijjeenkomsten?

Naar Lucas voor advies
‘De persoon & Jezus’ als de spil waar alles om draait. Welke argumenten pleiten daarvoor?

5 x in de wereld
Op welke vijff manieren verhielden de eerste christenen zich tot andersdenkenden? Kun je het toepassen?

Geloven van huis uit
Wat helpt nieuwe generaties om hun plek te vinden in het huis van geloof?

Nieuwe vrijmoedigheid
Wanneer doe je ervaring op met gaandeweg verantwoorden en uitnodigend doorvragen? Wat werkt dat uit?

Jezuaans leven
Hoe kan de hand van de Meester zichtbaarder worden in de levens van zijn leerlingen?

Aanknopingspunten
Hoe opent de Heer in de loop van de geschiedenis invalspoorten naar het hart van de mens?

Dwars door alles Een
Welke mogelijkheden zijn denkbaar voor het ontmoeten van christenen uit andere geloofstradities?

Deze Jezus...
Hoe verwoorden of verbeelden christenkunstenaars in de loop van de tijd hun kijk op de Heer?

Jezus’ voortgaande beweging met mensen
Hoe vinden christenen waarden-conserverend en structuur-explorerend hun weg met de Heer?



