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Masker op en af

Wat beweegt een knul van 14 om op de GJV-slotavond het sketchje: ‘De
Sprekert’ op te voeren? lk heb het hem meerdere keren gevraagd, maar hij
weet het écht niet meer. Wel herinnert hij zich, dat hij in de maanden
ervoor elke keer in de lach schoot als Toon Hermans met zijn conference
op de radio was. Maar om dat in het dorp te imiteren voor leeftijdgenoten
en hun ouders? Dat wordt toch een complete misser? Gelukkig werd het .
geen afgang, ook geen klinkend succes, maar verdere herinneringen zijn gewoon weg. Er zit een lek in zijn
geheugen. Als hij nu, jaren later, op YouTube de registratie van Toons optreden bekijkt kan hij een glimlach
niet onderdrukken, maar dat hij als puber ooit een imitatie van de cabaretier heeft aangedurfd... het blijft een
raadsel. Wel weet hij nog, dat hij de tekst goed gememoriseerd had, maar verder? Dat hij toen net als Toon
op cruciale momenten pauzes inlaste en ook met twinkelende ogen zijn publiek aankeek, nee, dat kan nooit
gebeurd zijn. Foto’s ontbreken, dus plaats ik hier een YouTube-afdruk van Hermans' act.

Tot zover over mijn eerste rol op het toneel.

Als de wat sullig lijkende Lord Edgard

Een jaar later was het weer raak. Na mijn MULO-examen begon het stapelen in het onderwijs, dus treinde ik
vanaf mijn 15¢ drie jaar lang naar Groningen om mijn H.B.S.-B-diploma te halen. Startend in klas B3D in een
leerlingengroep, die al twee jaar met elkaar onderweg was, kostte het me moeite er tussen te komen. Het is
dat meneer Ellen, de leraar Nederlands, me in het oog kreeg en vroeg mee te spelen in ‘Het Dievenbal’, een
blijspel-ballet in vier taferelen van Jean Anouilh. Dat toneelstuk zou dan in de Groninger Stadsschouwburg
worden opgevoerd op de BENGEL-avond, de feestelijke Grote Avond aan het eind van dat schooljaar.
Opnieuw op toneel, niet solo, deze keer meedoen in een cast.
Mijn beweegreden was zonneklaar: dit was dé kans om er
tussen te komen. Ook nu hapert mijn geheugen, want waar
dat ‘Dievenbal’ over ging? Ik heb de tekst uit de bieb gehaald
en zou het nu eerder een klucht noemen. De rijke 70-plusser
Lord Edgard, zijn dominante ega Lady Hurf en hun twee
huwbare nichtjes vervelen zich te pletter in het Franse Vichy
in de jaren vijftig. Drie boeven en twee bankiers zijn uit op hun
geld en zorgen voor de intriges. Edgard wordt kort gehouden
door zijn nurkse vrouw, maar met het gedweeé “Melieve”, zijn
stopwoordje, en het vasthoudend op zoek gaan naar een
document uit 1904 toont hij zich slimmer dan gedacht. Aan het
eind krijgt hij van zijn Lady dit compliment: “Dat jij, die 50 jaar lang de imbeciel gespeeld hebt dat allemaal
kunt bedenken.” Zoals uit de foto blijkt lukte het mij om op sullige manier alle papieren te laten vallen. De
grimeur wist met bakkebaarden, snor enz. me wel tot bejaarde op te krikken, maar ik kan me niet voorstellen
dat ik met gedragen, mannelijke stem mijn rol heb gespeeld.
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Als speelse goedheilige improviseren i g

Proberen te schitteren op het toneel, dat heb ik daarna nooit
meer gezocht. Maar toen de vraag kwam een 5 december-
vacature te vervullen op de basisschool van onze 11-jarige
Willeke ben ik toch overstag gegaan. Pfff, het vraagt nogal
wat om Nicolaas van Myra te benaderen! Pruik, baard, mijter
en alle kledinglagen, dat is zweten. Gelukkig lag het script
alleen in grote lijnen vast, zodat ik in de pauze een nieuwe
vorm van tafeltennis kon introduceren. Het jaar erna propte
ik me met die onhandige kleren in de zijspan van een motor,
stak mijn staf keurig verticaal in de lucht en zo naderden we
weer in opperbeste stemming de Nijkerkse Beatrixschool.



Als Ghanese dirigent in ‘Sister Act’-stijl

In het Zwitserse Vallorbe stond ik voor het laatst publiekelijk
op toneel. Dat was 14 jaar geleden tijdens de slotavond van
een retraiteweek met de gasten (zo worden opgenomen
cliénten bij De Hoop ggz genoemd). Als Jordaan-team
wilden we ons op die bonte avond presenteren met onze
hartenklop: leven in navolging van Jezus. Maar dan niet met
een speech, nee, we besloten het lied ‘I will follow Him’ te
zingen. Wel met twee aanpassingen t.0.v. de gangbare
uitvoering. Eén teamlid had eerder gewerkt in Ghana en
kwam op het originele idee dit wat exotische aan te pakken.
Dus droegen haar vrouwelijke collega’s een jurk van haar en
hulden de 3 kerels zich in kleding van haar man. Ik besloot
zo totaal mogelijk in mijn dirigentenrol op te gaan, dus ging
de spijkerbroek uit en werd het ook lopen op blote voeten.
De tweede aanpassing betrof het gebruik van de soundtrack uit de Slster Act-film. Anders dan in die film
begonnen wij niet als koor keurig opgesteld voorin, maar kwamen we zingend en devoot schuifelend op van
achter uit de zaal. Direct nadat we onze posities hadden ingenomen in het front van het voltallige publiek,
zette de soundtrack de stijl- en tempowisseling in en konden wij helemaal losgaan. Al merkten we eigenlijk al
vanaf onze entree door het joelend publiek dat er een gevoelige snaar werd geraakt, met het switchen naar
het swingende deel ging het dak er pas echt af!

Dit als opmaat tot personalistisch denken en doen

Vanwaar deze terugblik op eerdere toneelervaringen? Om het personalisme als mensvisie te promoten. Dit
is feitelijk een pleidooi voor echtheid, integriteit, authenticiteit, transparante communicatie. Dat is me nogal
wat! [k moet het beknopt houden, maar toch en nu wat anders gezegd: het gaat ten diepste om de mens als
geheel én de mens op zijn best. De persoon is de spil. Daar draait alles om.

: ; Nu is het grappige met het woord ‘persoon’ dat de betekenis
ervan in de loop van de tijd volledig omgekeerd is. Het begrip
komt van het Latijnse per-sona, dat oorspronkelijk verwees naar
(toneel)rol of masker. En dat die twee - rol en masker - hetzelfde
zijn valt te begrijpen uit het spelen van tragedies of komedies
rond het begin van onze jaartelling. De acteurs hielden toen een
masker voor hun gezicht, dat hun rol in één keer overduidelijk
neerzette. Tegelijk diende dat masker als geluidsversterker in
het amfitheater. Dat is weer af te leiden uit de samenstelling van
dat Latijnse woord. Want ‘per’ wil zeggen: door en ‘sona’
betekent: klinken, denk aan verwante woorden als sonoor en
sonate. Eigenlijk kon het publiek bij iemands optreden de vraag:
Wie is die persoon? direct omzetten in: Wat klinkt er door van die speler?

In het moderne gebruik van het persoonsbegrip gaat het nu juist niet om het spelen van een rol. Integendeel!
Nu gaat het om het hart. Om het wezen dat achter het masker zit. De gedachte is: wil je de persoon van de
ander ontmoeten dan gaat dat om meer dan uiterlijk vertoon. lemand — dus ook een acteur — werkelijk leren
kennen betekent dat ie uit zijn rol stapt en ongeschminkt-oprecht deeit wat er bij hem van binnen speelt.
Personalisten vinden dat alle aandacht hoort uit te gaan naar het unieke, geheel eigene van ieder mens.
Paul Tournier, een Zwitserse huisarts, en Philipp Kohnstamm, de Duits-Nederlandse filosoof brachten me in
aanraking met deze denkrichting. Beiden zetten de mens als totale persoon centraal. Niet het individu en zijn
eigenbelang, maar de mens in verbondenheid met zichzelf, de ander, de wereld en met God. Tournier
benadrukte vooral, dat een arts oog moet krijgen voor de hele mens die bij hem komt en zich nooit mag
beperken tot enkel iemands lichamelijke klachten. Kohnstamm zette het personalistisch denken tegenover
stromingen zoals het idealisme en het materialisme en werkte dat verder uit voor opvoedkunde, onderwijs,
gemeenschapsvorming en politiek.

Mede geinspireerd door het gedachtengoed van deze beide pioniers, probeer ik sinds de jaren tachtig deze
mensvisie te vertalen naar de praktijk van mijn werk. Betrof dat eerst het veld van opvoedersondersteuning,
sinds 2004 ligt het zwaartepunt bij hulpverlening aan volwassenen. In het routekaartje dat ik als bijlage
toevoeg zijn een paar ontdekkingen terug te vinden. Het mag duidelijk zijn: ik hoop op meer vondsten.




Info-kaart 185 over personalisme

God openbaart zich door personen
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opvoeden van personen-in-wording

Hieronder zie je een toelichting van meerdere /In beweging.. .-artikelen, die elk een eigen relatie
hebben tot dit artikel: 'Masker op en af’ (op onze website opgeslagen als www.AnderZ.info/185.pdf).
Wil je een gerelateerd artikel lezen, ga dan op internet naar: www.AnderZ.info/ Typ dan na de blauwe

streep het nummer hieronder dat je wilt inzien. Rond dit vervolgens af met .pdf en toets op Enter.
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