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Wending als wen ding

“Maar meneer, u bedrijft topsport!” zei de eerste hulpverlener. Later zei de tweede: “Nou, dat ligt eraan hoe
leerbaar u bent.” Dit schiet me als eerste te binnen nu ik mijmer over veerkracht. De klap opvangen, terugveren,
tot rust komen en weer verder gaan. De beeldspraak is helder, maar is het niet wat simpel? Ligt iemands
veerkracht vast? Of is veerkracht te versterken? En zo ja, kunnen anderen daar dan aan bijdragen?

Bij tegenslag: ontrafelen en oefenen

Ontslag. Brand. Ziekte. Verkeersongeluk. Huwelijkscrisis. Elke opsomming of rubricering van tegenslagen is
onvolledig en dus niet echt zinvol. Het gemeenschappelijke in al deze vormen van leed is: niemand zou met je
willen ruilen. Is er wel iets zinnigs te ontdekken over het omgaan met moeilijke problemen of gebeurtenissen?
Gelukkig wel. Een paar collega-psychologen zette daartoe een onderzoek op. Voor deelnemers introduceerden
ze dat zo: Mensen reageren vaak heel verschillend als ze met problemen of onplezierige gebeurtenissen te
maken Krijgen. Wat men in een bepaald geval doet hangt sterk af van de aard van het probleem of de
gebeurtenis en de ernst ervan. Toch reageert men over het algemeen wat vaker op de ene of de andere
manier. Wat erna volgde zijn 47 uitspraken over wat je zoal kunt denken en doen als er moeilijkheden zijn.
Doordat honderden mannen en vrouwen in verschillende leeftijdscategorieén meewerkten ontstond een
meetinstrument dat prima te gebruiken is. Dat doe ik dus in onze praktijk en ik pas het ook op mezelf toe. De
onderzoekers clusterden die 47 uitspraken tot 7 reactiestijlen. Ik maakte onderstaand schema als hulp bij het
samen met een cliént ontrafelen wat er aan de hand is. Want zo krijg je inzicht in hoe je meestal op tegenslagen
reageert, waarom je dat doet, wat het oplevert, hoe sekse- en leeftijdgenoten dat doen, of je een bepaalde
manier van reageren wilt versterken, enzovoorts.

Ter illustratie een eigen voorbeeld. Sinds elf jaar heb ik te dealen met toenemende gehoorproblemen. Op 26
september 2017 maakte ik opnieuw mee wat plotsdoofheid doet. Die dinsdagavond verstond ik opeens mijn
gesprekspartner niet meer. In 2010 was me dat al eens overkomen aan het linkeroor, nu betrof het de andere
kant. “Twee keer komt zelden voor,” zei de KNO-arts drie dagen later. Ze was ontnuchterend eerlijk: “U bent
aan beide oren zwaar slechthorend. Wat de oorzaak is weten we gewoon niet.” Prognose? Ook onbekend. Een
tijd later overwoog ik lessen Spraakafzien te volgen. Actief aanpakken kan immers vruchten afwerpen bij
tegenslag. Voor deelname moest ik twee keer een toelatingsgesprekje voeren. De eerste hulpverlener vroeg uit
hoe ik met mijn handicap omging en stak me als ‘topsporter’ een riem onder het hart. Op mijn vraag aan de
tweede of ik baat kon hebben bij de lessen, kwam zij met dat punt van leerbaarheid. Op zich een terechte
opmerking, maar op dat moment echt even tegen het zere been. Maar goed, ik mocht beginnen. Na 14 uur
privéles heb ik wat bijgespijkerd en weet ik des te zekerder: een ander - in mijn geval de logopediste - kan
enorm helpen, maar het echte werk ligt bij de persoon zelf. Oefenen, oefenen en nog eens oefenen.
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“Niemandsland... wat je niet wilt”

Bij een enkelvoudig, eenvoudig probleem
kan de veerkracht-metafoor helpen, maar
een fikse tegenslag maakt in zijn kielzog
extra complicaties los. Dan zal terugveren L S = :

naar de oorspronkelijke stand niet gebeuren. Psychiater Jim van Os bracht dit Iaatst Z0 voor het
voetlicht: "leder mens is uniek in zijn psychische variatie. Alle psychisch lijden gaat over verstoringen.
Ons bewustzijn is voortdurend bezig balans te zoeken. Het kan zo zijn dat er een ontwrichtende
gebeurtenis komt waardoor je, voorbij een kantelpunt, raakt in een niemandsland. Er wordt dan iets
van je gevraagd wat je niet wilt." En dat uit zich dan bij ieder op een andere manier. In zijn Brainwash
Talk benoemde Van Os wat zich zoal in dat ‘niemandsland’ als extra’s kan aandienen. “Het kan zijn
angst, die je wil verlammen. Of het gaat om zuchtigheid die je dwingt het volgende glas alcohol te
pakken. Het kunnen intrusies zijn, die je bewustzijn inbreken en je willen terugvoeren naar het
trauma. Of somberheid dient zich aan. Het ziet er bij ieder persoon anders uit, maar het onderliggend
principe is te begrijpen.” leder zal zo zijn weg moeten vinden met een mix van 7 reactiestijlen, eigen
persoonlijkheid en levensovertuiging. De levensverhalen van mensen als Lillian Rubin, Bibian Mentel,
Maarten van der Weijden, Joni Eareckson e.a. kunnen daarbij inspireren.
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In de leer bij een ervaringsdeskundige

De afgelopen decennia volg ik Vincent Bijlo in zijn schrijfwerk, interviews, voorstellingen. Deze blinde cabaretier.
betrad op zijn 15¢ zijn niemandsland. Vincents moeder vertelde hem in 1980 dat hij langzaam maar zeker zijn
gehoor zou verliezen. Dat hij niet kan zien is nooit een probleem geweest, zo is hij geboren en daar kon hij mee
omgaan. Dit was anders. “Toen stortte mijn hele wereld in. Ik zat nét op een gewone school, het begon nét een
beetje te lopen met meisjes en bier enzo en ineens werd me dit aangezegd. Ik ben naar bed gegaan en heb
drie dagen en nachten non-stop naar de radio geluisterd om zeker te weten dat ik nog hoorde. Na de derde dag
zette mijn moeder de radio uit en viel ik in slaap. Toen ik wakker werd hoorde ik het ruisen van de populieren in
de wind. Ik klom in het raamkozijn en dacht: wat ben ik een zelfmedelijdende klootzak. Ik wil helemaal niet
gebukt gaan onder deze angsten. Waarom zou ik nu opgeven? Misschien word ik wel doof. Maar ik ben het nog
niet. Dat hielp. Daarna heb ik geen tegenslagen meer gehad.”

In een interview 16 jaar later zegt hij: “Hoe snel het proces gaat weet niemand, dus leef
ik bij de dag. Stel, ik ben over tien jaar behalve blind ook doof, dan zal ik niet zeggen:
voor mij hoeft het niet meer. Ik houd tenslotte nog drie zintuigen over. |k anticipeer niet
op het moment dat ik niets meer hoor. Het heeft geen zin om te tobben over iets wat
mogelijkerwijs zou kunnen gebeuren maar nog niet gebeurd is. Dat past niet bij mijn
levensinstelling.” De neiging tot somberen steekt de kop op elk keer als een tournee
eindigt. Zo ook in 2001: “Het was een tijd van stilstand, zwaarmoedigheid, introspectie.
In zo'n periode denk ik mezelf bijna dood. Alle zekerheden zijn weg. Het is een kwestie
van ondanks alles je geduld bewaren. Het heeft geen zin om bij de pakken neer te
blijven zitten. Mensen hebben vaak de neiging gehad — en nog — om mij zielig te vinden,
en van de weeromstuit ben ik geneigd mezelf niet-zielig te denken.”

In 2019 wordt hem gevraagd hoe hij nu denkt over tegenslagen. “Het is maar wat je
eronder verstaat. lets wat tegenslag lijkt blijkt dat achteraf vaak helemaal niet te zijn.
Omdat zo'n gebeurtenis je dwingt nieuwe wegen in te slaan die je achteraf gezien al
veel langer had moeten betreden, maar je durfde niet. Het gaat erom dat je jezelf steeds
weer opnieuw uitvindt, dwars door alle angst en onzekerheid heen.”
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Uitkomen bij de kern

Bijlo’s levensverhaal doet me denken aan de naam die mijn ouders gaven
aan de bungalow die ze lieten bouwen. De carriéreswitch van mijn vader
begon allesbehalve als tegenslag. De belofte mededirecteur te worden
maakte verhuizen van ons gezin tot een uiterst logische stap. ‘Wending’ gaf
het verwachtingsvolle van de promotie goed weer. Tot vrij snel bleek dat de afspraken niet werden nagekomen
en alles kantelde. Ander werk, verhuizen naar een plek 205 kilometer verderop, teleurstelling over het nieuwe
wonen enz. Mijn zwager Fokke had eerder dit naambord gelast in twee stukken en trof zo, onbedoeld, de kern.
Want tegenslag, een niet gewenste verandering, is een heel ding. Vincent Bijlo zou vermoedelijk zeggen: “Wen
er maar aan. Het oude normaal komt nooit meer terug.” Een tegenslag, wat die ook is, confronteert je met een
werkelijkheid die je niet kunt ontlopen. Diep accepteren en verder gaan is de kern. Zoals ook mijn ouders op
elke volgende woning die ze betrokken hun huisnaam met overtuiging op de buitenmuur schroefden.




