Jos van Dijken — juni 2017 — 1b-106 — www.AnderZ.info

Anz Raangs maakt bij mijn gesprekspartners met bovenstaande foto nogal wat los. Eigenlijk veel meer dan
wat er gebeurt als ik de foto hiernaast
laat zien, die ik een tijd geleden in de
Dordtse stadsbibliotheek nam.

Ik gebruik deze afbeeldingen als ik in
gesprek ben met iemand, die aangeeft
concentratieproblemen te hebben. Snel
afgeleid worden kan bijzonder hinderlijk
zijn. Dus als het ons samen lukt te
ontdekken wat de achtergrond van de
klachten is valt ook na te gaan of er een
remedie is. Moeilijk focussen kan een
neurobiologische oorzaak hebben en
juist daarover gaan deze boeken die ik
in de bieb tegenkwam.

Beide foto’s benut ik als een soort
screener. Via zo'n eerste indruk wordt
duidelijk of uitgebreide diagnostiek
zinvol lijkt te zijn.
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‘n Teleurstellende ontdekking
De handen waarmee Anz haar fotocompositie maakte zorgen voor vragende blikken, gefronste wenkbrauwen
en meestal een behoorlijke tijd puzzelen-in-stilte. Als ik wat later mijn smartphone tevoorschijn haal is de
interesse weliswaar direct gewekt, maar weer even snel verdwenen-als ik mijn foto laat zien. De boekenplank
is synoniem voor;: S-A-A-| !l

Eigenlijk logisch, lezen veronderstelt concentreren en dat is nu juist het probleem van mijn gesprekspartners.
Maar goed, als fervent boekenwurm ben ik met deze 18 titels aan de slag gegaan en raakte fors teleurgesteld.
Welk boek je ook pakt, je komt enkel en alleen letters tegen. Niks anders. Woorden, zinnen, hoofdstuk na
hoofdstuk. Zeifs de boeken van ervaringsdeskundigen bevatten geen beeldmateriaal. Nergens een bijgesloten
DVD met filmfragmenten, mondelinge uitleg of illustraties bij coachingtips. Onbegrijpelijk.

Voor de duidelijkheid: inhoudelijk zitten de meeste boeken bijzonder goed in elkaar. Maar juist daarom stuit ik
op deze hamvraag: Hoe is het toch mogelijk, dat in onze moderne beeldcultuur vakmensen voor zo'n statische
schrijfaanpak kiezen? En dat nog wel juist voor deze doelgroep...

Ik heb een voorstel. Sta je dromerig of druk in het leven en je wilt dat veranderen? Ga dan twee keer zeilen en
trek je conclusies. Ja, je leest het goed. Wie snel afgeleid wordt moet niet een boek pakken, maar kan veel
beter in een zeilboot stappen. Ondervind de eerste keer wat je zoal met de fok kunt doen. Ervaar de keer erop
wat er komt kijken om een aanlegplaats te bereiken. Het gaat vooral om beleven en lessen trekken, erna kun
je — desgewenst — met gerichte leesstof aan de slag. Laat ik het toelichten.



Als fokkemaat aan de slag

Zeilen biedt een geweldige totaal-ervaring. Als
je het nog nooit gedaan hebt stap dan eens aan
boord bij een schipper die je direct én constant
aan de fok zet. Fok? Dat is de naam voor het
voorste zeil. Bij dit eerste tochtje is het doel te
voelen, echt aan de lijve ondervinden, wat jouw
gebruik van de fok met de koers van de boot
doet. Met aanwijzingen van een ervaren
schipper steek je heel veel op. Voorbeeld?

Een uiterst leerzame ervaring dient zich aan bij
de overstagmanoeuvre. Kijk in deze illustratie
eens naar de onderste boot. De voorsteven ligt
bijna met de kop in de wind, de zeilen klapperen
en vangen even geen wind. Dit is het moment
van overstag gaan. Nu is de bedoeling van de
schipper te zorgen dat de boot niet stilvalt maar over de andere boeg gaat zeilen. Om vioeiend overstag te
komen moet wie de fok bemant kijken + luisteren + doen. Dat wil zeggen de 5 opeenvolgende instructies van
de schipper goed snappen en die direct uitvoeren: Klaar om te wenden? — Ree! — Fok bak! — Fok over! — Fok
aan! Voor de fokkemaat vraagt dit even opperste concentratie, maar als het goed loopt merk je direct wat het
uitwerkt! Als het goed loopt...? Ja, dat spreekt niet vanzelf. Een paar keer oefenen is echt nodig om dit in de
vingers te krijgen. Maar als je op die manier hebt ervaren waar de fok zinvol voor is vergeet je dat nooit meer.
En nu de vertaalslag. Wie snel afgeleid wordt weet hoe lastig dat is in het gewone, dagelijks leven. Dat kan op
allerlei gebieden spelen, zoals:

¢ Problemen met tijdbeheer -> werken met kiok, timer, agenda

e Omgaan met geld -> financiéle administratie opzetten en bijhouden
e Chaos in huis of op een bureau -> overzicht krijgen en leren opruimen

e Communicatieproblemen met anderen -> contacten onderhouden; conflicten oplossen

Zoals een fok behulpzaam - maar ook weer niet allesbepalend - is voor de koers van een boot, zo zijn ook dit
stuk voor stuk gebieden die als een soort randvoorwaarden het leven mee bepalen. Beschouw elk eens als
een fok en vraag je af: Met welke wil ik aan de slag? En wie kan als een schipper mij daarbij instrueren en
coachen? Passend bij de-fok-van-je-keuze is het voor de schipper niet zo moeilijk om daar gericht lees- en
oefenmateriaal bij te zoeken. Mits je dat wenst.

Kijken, weer kijken, nog eens kijken en... vasthouden

Kies de 2° keer meezeilen een heel ander leerdoel. Ga nu antwoorden vinden op de vraag: Hoe bereik ik mijn
aanlegplaats? Een oefening met een goede reden. Wie dromerig of druk in het leven staat heeft vaak moeite
met zaken die op lange termijn spelen. Aan creatieve ideeén of plannen is meestal geen gebrek, maar worden
ze ook gerealiseerd? Er komt zo gauw van alles tussen. Wat zeilervaring kan je op een denkspoor zetten.
Spreek af, dat jullie minimaal een uur gaan zeilen in een wat groter vaargebied, bijv. de Haringvliet. Als je de
haven uit bent kies jij ergens op een oever een windmolen uit, waarbij volgens de schipper na een uurtje
zeilen gemakkelijk aan te leggen is. Zoals je in bovenstaande illustratie ziet kan bij dezelfde wind een boot
letterlijk alle kanten op. Nu zou het mooi zijn als de schipper dat ook toepast en eens een rondje vaart. En...?
Weet jij nog bij welke windmolen je wilt aanleggen? Lastig? Niet voor de schipper, want die doet niet anders
dan zich oriénteren: Waar komt de wind vandaan? (een blik naar boven, naar de windvaan boven in de mast).
Hoe manoeuvreer ik zonder aanvaringen tussen andere boten door (constant de omgeving verkennen). Waar
wil ik naar toe (steeds weer zoeken van de windmolen, dat vaste punt op de oever)?

Let op! Dit laatste is de clou. Waar je naar toe wilt - het doel dat je wilt bereiken; het plan dat je nu eindelijk
gerealiseerd wilt zien - beschouw dat als het vaste punt. Daar gaat het om. Varen is echt een ontzettend
dynamisch gebeuren. Net als het leven. En die dynamiek is vaak heel leuk, maar het leidt gemakkelijk af van
dat waar je eigenlijk uit wilt komen. Hoe vaster / statischer / harder je jouw doel maakt hoe beter het is. Want
als jouw droomplan net als een windmolen boven alles uit steekt lukt het gemakkelijker om er steeds attent op
te blijven en die kant op te bewegen.

Overigens...
Voor sommige gesprekspartners werkte de
beginfoto van Anz wat verwarrend. Reden voor

mij om de contouren van de 15 handen even
over te tekenen, zodat direct duidelijk is wat het g
kernwoord is waar dit allemaal om gaat: d ﬂ d d W X /r



