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Deze rekensommetjes vergeet ik nooit meer. We ontmoetten elkaar op de psychiatriepoli in Dordrecht. Hij
wilde advies bij een aantal problemen die hem bezig hielden. Als wetenschappelijk medewerker aan een
universiteit formuleerde hij kernachtig wat hem het meest dwars zat. Al begon hij even wat lacherig over “de
wiskunde van de liefde”, direct erna kwamen deze twee formules. De eerste over zijn vurig verlangen naar
een levenspartner, gevolgd door de teleurstelling over dat nog onvervulde verlangen. Inmiddels ruim boven
de dertig begon die leegte in zijn leven door te tikken. Zijn oprechtheid raakte me, de radicale sommen
baarden me zorgen. Wat voor mij daarin meespeelde was dat hij zichzelf eerder in ons gesprek betiteld had
als “hoog functionerend autist”. Is dan dat denken in die absolute ‘alles en/of niks’-termen een aanwijzing
voor een obsessie? Beschouwt hij zijn leven zonder partner als een complete mislukking? Hij voelde zich
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Scherp krijgen van de top-prioriteit (1 Korinthe 13 verzen 1 t/m 3)

Wat is het hoogste in het leven? Je leeft maar één keer en met dat leven voor je is een zinnige vraag: Wat is
nou écht de moeite waard? Waar ga ik voor? De briefschrijver Paulus somt in een paar regels acht zaken op
die het nastreven waard zijn en zet ze alle acht in perspectief. Voorbeeld? Neem deze: ‘Al doorgrondde ik
alle geheimen — had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.’ Eigentijds vertaald naar de situatie van mijn gespreks-
partner, wordt dat dan iets als: Al leverde ik wetenschappelijk gezien een ware topprestatie, de Nobelprijs
waardig — zonder liefde zou ik niets zijn. Ander voorbeeld: ‘Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel
aan de armen wilde geven — had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.’ Echt sober leven, zoals deze man
trouwens doet, om nood te lenigen in de wereld? Zeker nobel. Gaat dat ook in deze geest: ‘Als je aalmoezen
geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgene’?

Nog zes voorbeelden worden aangestipt. Conclusie? Liefhebben als hoogste — het verlangen van de man —
dat is inderdaad de spijker op de kop. Prima! Dat hij dit exclusief toespitst op slechts één persoon, dat wordt
in deze verzen niet gezegd. Liefde is zeker niet beperkt tot het hebben van een partner. Liefde geven en
liefde ontvangen, dat breder gaan zien en toepassen bij meer personen, kreeg dan ook aandacht in onze
gesprekken. En we maakten dat zo concreet mogelijk. Want wat wordt er eigenlijk bedoeld met: ‘had ik de
liefde niet”? Wat is die liefde dan? Daarover gaan de volgende vier verzen.

De liefde verhelderen (1 Korinthe 13 verzen 4 t/m 7)
Zoals wit licht door een prisma een kleurrijk spectrum toont, zo
splitst Paulus 15 facetten uit van wat liefde wel én niet is. Als
eerste schrijft hij: ‘De liefde is geduldig.” Wat anders gezegd:
durven wachten voor te beginnen. Start niet gehaast, eerder
kalm, vanuit de rust. Gun jezelf, maar ook de ander, tijd. Ware
liefde toont begrip, weet wanneer zich in te houden. Het
Griekse woord voor ‘geduldig’ is het tegenovergestelde van
woede en wordt ook geassocieerd met hoop. Geduld in de zin
van realiteitszin en uithoudingsvermogen. Als je geprovoceerd
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wordt is het zaak niet direct terug te slaan of anderszins de ander af te straffen. Laat ook niet over je heen
lopen, maar ga voor verzoening. Dus niet schipperen of water bij de wijn doen. Kom jezelf eerlijk onder
ogen. De onderste steen moet mogelijk boven komen. Dat is misschien lastig, maar van liefde wordt 66k
gezegd: ze vindt vreugde in de waarheid’.

Nog een ander facet van de liefde: ‘ze is niet zelfzuchtig’. Denk niet alleen vanuit jezelf. Ga niet je recht
opeisen, ga veel verder. Wees bereid om jouw eigen rechten desnoods op te geven omwille van de ander.
Onzelfzuchtig liefhebben. Feitelijk is dat de grondbetekenis van het Griekse woord ‘AGAPE’, dat in deze
brief telkens met ‘liefde’ vertaald wordt. Die liefde houdt in: het beste zoeken voor de ander, wat het jezelf
ook kost. Paulus leerde dat in praktijk te brengen. Op latere leeftijd, bij zijn definitief afscheid van vrienden uit
Efeze waren dit zijn slotwoorden: ‘In alles heb ik u getoond dat u de zwakken zo, door hard te werken, moet
steunen, indachtig de woorden van de Heer Jezus, die immers gezegd heeft: “Geven maakt gelukkiger dan
ontvangen.” Waarna Paulus’ biograaf Lucas noteert: ‘Niemand kon zijn tranen bedwingen.’

Ik ga hier niet elk van die 15 liefdesfacetten langs met mijn uitwerking en inkleuring. Henry Drummond is wat
dat betreft een veel betere gids. Al legde hij op zijn beurt de bal klaar voor weer iemand anders. Toen hij in
1884 zijn uiteenzetting over ‘The Greatest Thing in the World’ afrondde vroeg hij zijn luisteraars: ‘Wie van
jullie doet het komend kwartaal met mij mee in het eens per week lezen van dit hoofdstuk?’

Het permanente en tijdeloze van de liefde (7 Korinthe 13 verzen 8 t/m 13)

Dit derde gedeelte opent direct met de eindconclusie: ‘De liefde zal nooit vergaan.’ Het hoogste van alles is
en blijft de liefde. Daar begon het hoofdstuk ook mee. Van alles kunnen we nastreven: welsprekendheid,
faam, opofferingsgezindheid, geleerdheid, fortuin, eruditie, zelfs martelaarschap. Tal van zaken, die op zich
niet verkeerd zijn, maar ze zijn alle beperkt en eindig. Je kunt je aan elk ervan geven, maar geef je als eerste
aan de liefde. Want liefde vergaat niet. Je leven faalt niet zolang er liefde is. Overvioedig liefhebben betekent
overvioedig leven. ‘Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.’
Waarom springt de liefde er uit boven die andere twee?
Dat heeft, denk ik, met onze kijk op tijd te maken. Geloof
en hoop hebben een duidelijke, maar ook beperkte plaats
in onze tijdsbeleving. Ze zijn gericht op de toekomst en
daarmee ook weer eindig. Geloof richt zich op God, in wie
je je vertrouwen stelt. Het is niet: eerst zien, dan geloven.
Nee, precies het tegenovergestelde. ‘Nu kijken we nog in
een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog’ met
die God op wie we vertrouwen. Geloof is dan gerealiseerd
en ten einde. Ook hoop vervalt, want die wordt eens
ingehaald door de vervulling. Zoals Paulus het opschrijft:
‘Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig
kennen, zoals ik zelf gekend ben.” Geloof en hoop zijn eens
passé. Liefde niet. Die blijft. Is permanent. Feitelijk staat
liefde boven, eigenlijk buiten de tijd. Liefde heeft en houdt
steeds betekenis. Alles uit liefde gedaan had eerder, heeft
nu en zal voor altijd geldingskracht hebben.

Beknopt samengevat is de terugkerende boodschap:
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