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Navigerend leven

De eerste keer dacht ik: ‘Geintje.’ Ik was net wat gewend geraakt aan dat
nieuwe stopwoord van mijn zoon. Ik hoorde z'n verhaal nog vaag aan, maar
besteedde er verder geen aandacht aan. ‘Ach, brugpiepers onder elkaar.’
Maar de tweede keer dat hij huilend thuis kwam werd ik kwaad. “Wat gaan we nou krijgen! Oké, een
beetje elkaar pesten, tot daar aan toe. Maar je schooltas in een vuilnisbak gooien? Hoe halen ze 't in
hun hoofd? En dat geklier met elkaar, viak voordat de treindeuren dichtklappen, daar moeten jullie
mee ophouden!” "Ja, maar ik doe niks.”

Na de derde of vierde keer begon ik hem uit te horen. “Als ze je een trap verkopen, wat doe jij dan?"
“Nou, niks.” Mijn irritatie groeide. “Niks?? Kom nou! Wat is er precies gebeurd? Heb je aanleiding
gegeven? Wanneer doen ze ‘t? Moeten ze ook andere jongens hebben? Wie doen het eigenlijk? Wat
zegt de kiasseleraar ervan?”

Creatieve alternatieven

Wat doe je als jouw zoon regelmatig in elkaar getrimd wordt door een paar ‘stoere’ klasgenoten? We
hebben van alles geprobeerd. Nu, ruim een jaar later, zet ik de pogingen eens op een rijtje. Eerst
zochten we alternatieven. Niks doen? Da’s te passief. Even hard terugmeppen sprak me nou ook niet
direct aan. Ik zat meer op de toer van: doe iets onverwachts. lets volledig anders dan ze verwachten.
Zo doorbreek je de cirkel. Dat had ik ooit van J. de Graaf begrepen als de les van de Bergrede. Aan
het voorbeeld dat hij erbij gaf heb ik vaak gedacht dit jaar.

"Tijdens de tweede wereldoorlog zat een stel gevangenen in een barak van eon
Duits concentratiekamp. Iedere avond kwam een bewaker de barak binnen en leders
avond zocht hij dezelfde man uit om hem af te ranselen. Misschien had hij om
een onverklaarbare reden een antipathie tegen deze man. De andere gevangenen
zagen dit avond aan avond in machteloze woede aan. Want wat kon je er tegen
beginnen? De machtsposities lagen immers vast. Pogingen tot bescherming van de
kxameraad zouden tot geweld tegen allen leiden. De terreur was niet te
doorbreken, want men beschikte niet over wapenen om de vijand onschadelijk te
maken. De terreursituatie werd opgevat als een 'gesloten situatie’. Eén der
gevangenen dacht echter niet langs deze traditionele machts- en geweldsbanen =2
niet in dit traditlonele vriend-vijandschema. Op een avond stapt hij op de
bewaker af en zegt: "Als u dan beslist iedere avond iemand moet afranselen,
neem dan vanavond mij eens voor de variatie." Dit kwam voor de bewaker yolledig
onverwacht. Hij rekende vast op de angst van ieder en achtte het
vanzelfsprekend dat 'de mens' bang, laf en egoistisch is. Na enige aarzeling
antwoordde hij: "Goed, ik zal vanavond jou nemen en niet die ander. En omdat jc
zo flink bent om jezelf aan te bieden, mag je zelf zeggen, hoeveel slagen ik Je
zal geven." De gevangene antwoordde: "Dat laat ik aan uw geweten over.”
Volgende verrassing en verwarring bij de bewaker, Hij zag zichzelf, vooral in
de ogen van zijn gevangenen als iemand zonder geweten. Hij antwoordt dan 00K
"Ik heb geen geweten." Waarop de gevangene van zijn kant weer: "Natuurlijk hebt
u een geweten, anders had u mij allang afgeranseld." Na dit wonderlijke gesprek
was de aardigheid er voor de bewaker dermate af, dat hij verdween en niet meer
terugkwam, ook de volgende avond niet om zijn oude slachtoffer weer te zoeken."

We kwamen op allerlei idee&n. Ga ergens anders in de trein zitten. Probeer één van de jongens tot
vriend te maken. Blijf in de buurt van volwassenen. Ervoor bidden, gesprekken met hem, de
klasseleraar, de conrector, de knullen waar het om ging, het leverde wel wat op. Maar om nou te
zeggen, dat het probleem volledig van de baan was? Nou, nee.

Overstag gaan

“Ja, maar ik doe niks.” Het bleek letterlijk waar. Hij deed inderdaad niks. Sloeg niet terug. Gaf geen
trap na. Zei zelfs geen woord! Dat ging ons te ver. Veel te ver. “Bijt van je afl Zeg dan wat! Of geef
eens een mep terug...” Opeens zat ik met nog een probleem. Wat zég ik eigenlijk? Hij stelt zich



geweldloos op en ik protesteer? Heeft hij niet gelijk? 't Is toch zo: Slaat iemand je, keer ook de andere
wang toe. Ja, ho even! Hoewel? Wat moet ik nou? Assertief zijn, opkomen voor jouw zaakjes. Dat
zegt mijn intuitie en dat zegt de huidige psychologie. Aan de andere kant kan ik toch ook niet negeren
wat de Heer ons voorhoudt. Maar is er dan een conflict tussen het evangelie en de psychologie?

Ik kwam op deze illustratie n.a.v. drie gelijkenissen die Jezus vertelde. In elk verhaal legt Jezus de
luisteraars / lezers een vraag voor. Alle 3 even belangrijk. leder mens komt er in the end mee in
aanraking: leef je naar elk van deze 3 vragen?

Matthéiis 25:14-30 Matthéiis 25:1-13 Matthéiis 25:31-46
2° gelijkenis 1° gelijkenis 3° gelijkenis
WERK JE MET JOUW ONDERKEN JE WAT ER OP HELP JE DE ANDER
TALENTEN? DIT MOMENT VAN JOU IN ZIJN NOCD?
GEVRAAGD WORDT?
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IK DE ANDER
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de kade van de navigerend door de kade van de
zelfontwikkeling het leven zelfopoffering

‘t Is niet "6f... &f..." Of alleen maar bezig zijn met je eigen mogelijkheden. Of uitsluitend er zijn voor de
ander. Het evangelie vraagt beide. Het gaat erom steeds een koers te vinden tussen persoonlijke
ontwikkeling en dienstbaarheid aan anderen. Voor mezeif kan ik met dit beeid overweg. in een confiict
is soms het belang van de ander doorsiaggevend. Soms je eigen belang. Maar meestal is het laveren
om op koers te blijven. Dat hangt af van de situatie en van de windrichting van de Geest.

Afvaren van de IK-kade

Maar toch, wat kan mijn 12-jarige zoon hiermee? Eigenlijk niet veel. ik heb het hem niet verteld, want
dit beeld geldt voor volwassenen. lemand die volgroeid is kan kiezen tussen alternatieven: zich
weerbaar of zich weerloos opstellen. Zoals die gevangene. Voor een kind ligt het toch anders. Het
moet &érst de eigen mogelijkheden leren kennen. Pas daarna, als iemand zijn kracht en zijn zwakten
kent, kan hij in een conflict overwegen om af te zien van zijn kracht. Dan is dat geen teken van lafheid
(ik durf niet), maar kan het een teken zijn van moed (ik kan het wel, maar ik doe het niet).

We hebben hem dan ook voorgesteld om op jiu-jitsu te gaan. Niet zozeer om een vechtersbaas te
worden, maar om zichzelf te leren kennen en zich waar nodig te kunnen verdedigen. Is het probleem
nu opgelost? Nee, dat klinkt te definitief. Hij is een paar maanden op jiu-jitsu gegaan, maar had na de
zomer geen zin meer. Niet zo sterk, vind ik, maar sinds de zomer lijkt het een windstille periode voor
hem. Over pesterijtjes horen we niks meer. Misschien toch een brugpieperprobleem?



