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“Hoe gaat het met je? Heb je het druk?” Het lijkt wel of we alleen bestaans- & ,,"/\%
recht hebben als we het druk hebben. “Nee hoor,” zeq ik dan: “Gelukkig gaat Ly 7 N
het goed met me. Ik heb het niet druk.” Ik vertel soms wel eens: “Ik probeer < " ;\o("

het leven vast te houden met twee handen. Met mijn rechterhand hanteer ik
mijn bezigheden, regel ik mijn besognes. Met mijn linkerhand ontvang ik wat
de werkelijkheid mij aanbiedt, zoals een mooie lichtval tussen de bomen,
een ontroerend lied. Als er voor het laatste tijd en rust is gaat mijn binnenste
binnenste open. Dan druk ik als het ware met twee handen de werkelijkheid
aan het hart en voel ik me geliefd, geraakt door mijn Schepper.”

Leven met de Heer in de wereld

Beter dan mijn vrouw, die het bovenstaande schreef, kan ik het niet zeggen.
Beter dan Willem Zijlstra, die als kunstenaar bijgaande tekening maakte,
zou ik het niet in een beeld kunnen vangen. 'Hét?

Met ‘het’ bedoel ik het gedachtengoed van prof. dr. W. ter Horst.

Jannie vertelt in een paar woorden hoe ze zichzelf in het leven vindt staan.
En uit haar woorden blijkt hoezeer ze zich thuis voeit bij Ter Horsts
levensbeschouwing en mensvisie.

Willem verbeeldt allerlei begrippen waarmee deze pedagoog ouders — maar \

ook docenten, geliefden én wie rouwt — handvatten en richting biedt. Welke L

begrippen? In de illustratie zie ik: Gouden Moment. De schillen en de kem.
Zinnen = Ik = Hart. Richtingsbesef. Vuur ontsteken. Het hart dat opengaat
voor de volle werkelijkheid. Leven met de Heer in de wereld. 2

Nu is een terzijde nodig. Want wat hier en hierna cursief wordt opgeschreven is het rijke taalgebruik van
Ter Horst. Door in steekwoorden-aan-hem-ontleend de illustratie na te schetsen, ben ik bang in de kiem te
smoren waar ik nu juist zo vol van ben. Daarom dit: als je verdriet hebt, je weg zoekt in de liefde of worstelt
met opvoedersverlegenheid, mail me gerust: jos@anderz.info. Heét antwoord heb ik niet, maar ik kan en zal
je wijzen op dat specifieke boek van Ter Horst, waar jij baat bij kunt hebben.

Toegang tot het hart

Wat maakt toch, dat we zo vaak het hart niet kunnen bereiken? Ons eigen hart. Of dat van wie je dierbaar
is. Een begin van het antwoord: Verwondering is een beleving als gevolg van onbevangenheid. Typerend
voor kieine kinderen, die zich geborgen voelen. Hun hart staat nog wijd open waardoor ze bijzonder
ontvankelijk en kwelsbaar zijn; in zekere zin te vergelijken met Adam en Eva in het paradijs. Alles is nieuw,
niet vastgelegd in betekenissen. Daardoor noemen kleine kinderen zichzelf ook nog niet ‘Ik’. Later zal dat
gaan veranderen. Maar als het goed is, zullen ze een leven lang soms, even hun ‘lk’ met zijn betekenissen
laten voor wat het is. Dan kunnen ze weer ‘worden als een kind’ en zich verwonderen over al wat is,
inclusief het eigen bestaan. Zo gezien ligt de verwondering aan het begin van Geloof, Hoop en Liefde.
Maar met de tijd komen er schillen rondom het hart, de kern. Soms worden die zo sterk, dat het hart niet
meer wordt bereikt. Voorbeelden? Bij vroegtijdige verwaarlozing pantseren kinderen hun hart, waardoor
het niet meer meedoet, uitgeschakeld is. Grove verwenning heeft een zelfde soort effect. Als er nooit een
dwingend beroep wordt gedaan om af te zien van zinnen of Ik, doet het hart ook niet mee. Niet omdat het
is uitgeschakeld, maar omdat het nooit is ingeschakeld.

Is toegang tot het hart later nog wel mogelijk? Ter Horst: Er zijn twee instellingen van het zelfbewustzijn.
De ene bereikt en voedt het hart niet. De andere wel. Ik noem ze de technische modus en de onbevangen
modus. Ze horen bij elkaar als de linker- en de rechterhand. Maar in ons onderwijs- en opvoedingssysteem
wordt de technische instelling sterk benadrukt ten koste van de onbevangene. Daardoor lopen er bij wijze
van spreken heel wat mensen rond met een onvolgroeid handje. Bij de technische instelling gaat het om
het koel afstand nemen van, om objectiviteit, om oorzaak-gevolg, om nuttig effect, om beheersing.
Technisch gaat water op in zijn eigenschappen: H20, vriespunt 0 graden, kookpunt 100 graden enz. Maar
wat de ware aard van water is kan alleen onbevangen worden ervaren. Bij het onbevangene gaat het niet
om beheersing, maar om beleving. Niet om afstand nemen, maar om warme nabijheid, innigheid, inleven
in, overgave. Niet om uiteenzettingen, maar om verhalen die hun kracht juist verliezen als ze in stukken
worden gebroken.
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Op 4 december 1986 las ik in Trouw een opiniestuk van een voor mij onbekende ‘praeses
van de hervormde classis Nijmegen’. Wat een hulp bij de vragen, waar ik mee rondliep! Als
Navigators probeerden we uit de pioniersfase te komen en opnieuw helderheid te vinden
over identiteit, missie, toekomst. Verwarring volop. En dan, totaal onverwacht, las ik het
originele voorstel van Ter Horst hoe verder te komen. In 1989 durfde ik hem te betrekken
bij mijn werk en met hem als een soort mentor ontstond gaandeweg Koers voor ouders.
Tal van activiteiten zetten we op: ontmoetingsrondes, themadagen, vader & zoon-/dochter- ‘ S —— i
weekenden. Allerlei hulpmiddelen werden ontwikkeld, zie 0.a. in de kolom hiernaast...> A r

En nu, jaren later?
Ontwarren & ordenen. Met deze 2 werkwoorden kan ik mijn huidig werk goed typeren.
Ik ontleen ze aan Ter Horsts boek vol ervaringen met meisjes in de zeer moeilijke
opvoedingssituatie, in de afdeling Orthopedagogiek van de Heldringstichtingen in Zetten. oo
Dat is niet mijn wereld. Ik werk nu als GZ-psycholoog in de volwassenenpsychiatrie. Op dit Ul
moment ben ik behandelinhoudelijk verantwoordelijk voor 30 mannen en 23 vrouwen tussen ’
21 en 76 jaar. En toch, zijn aanpak toen geeft handvatten voor mijn werkwijze in deze tijd.
Zijn kernvraag was: Hoe kunnen (...) gedragswijzen worden bevorderd; met het oog op een
behooriijke volwassenheid? Anders gezegd: Hoe bereik ik het hart van het kind dat ‘lastig’ is,
dat zich moeilijk uit? Mijn variant de laatste jaren: Is het hart te bereiken van deze persoon
die ik ontmoet, met het oog op een voor hem of haar zinvol toekomstperspectief? Wat kan ik
daartoe het beste doen of laten?
Dat is samen met de ander puzzelen, zoeken, proberen een begaanbare weg te vinden.
Voorbeelden:
o Ik denk aan die autistische vader, die er niet uitkomt en naar eigen zeggen: “het écht
niet meer weet”. Wat kan hem helpen zijn woede-uitbarstingen anders te hanteren?
Is hij te begeleiden in het wat meer ordening aanbrengen in de chaos aan prikkels
binnen en rondom hem?
¢ Of hoe sluit ik aan bij die vrouw, die zichzelf bij de intake pittig neerzette met: "ik ben
een control-freak... en daar wil ik van af!!!” Eh, oké, dat wordt op verkenningstocht
samen. Want (hoe) kan zij onbevangenheid bijleren? Wat vraagt dat van haar? Van
haar omgeving? Van mij?
Natuurlijk, het door Ter Horst ontworpen Zeftense Schalen Systeem sluit niet aan bij mijn
Praktijk. Maar net als hij instrumenten ontwikkelen om in termen van gedrag het effect van
de beinvioeding te registreren, dat is wel een kolfje naar mijn hand. Dus ben ik continu bezig
hulpmiddelen te maken: korte verhalen, testen, sorteerkaarten, vragenlijsten, illustraties. ..

Stimuleer opvoedingsgroepen
- naast ontmoetingsrondes
3 delen in de serie Opklaring

Begin ook met jonge ouders .
- ‘Muziek op Schoot’,

70 peuter- en kleuterliedjes er
2 muzikale prentenboeken

Mijn verhaal is niet af

De slotzinnen van ‘Ontwarring en ordening’ (1973) zijn: Het aantal vragen is gestegen. Dat
is vermoeiend en hoopvol. Hoe herkenbaar, ook in mijn situatie! Ter Horst gooide een steen
in mijn vijver en de golven zijn nog niet uitgerimpeld. Is hij klaar met schrijven? Ik weet het
niet, maar ‘plunder’ in elk geval zijn werk van de afgelopen decennia. In 2008, dus 35 jaar
later, sluit hij ‘Christelijke pedagogiek als handelingswetenschap’ abrupt af met: Einde. De
rest is register.

Nee, daar kan ik niet mee overweg. Dan liever de zin die aan deze woorden voorafging:

Ik blif erbij dat we daarom moeten proberen ze de Weg te wijzen in de richting van het
beloofde Koninkrijk van de Liefde.

Inderdaad, dat is Ter Horst! Onbevangen op weg, die kant op, daar gaat het om.

Daar blijf ik me ook voor inzetten, met hart en ziel.




