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Leeft hij nog?
Wat zal er van dit kind worden?
Waarom doen jullie dergelijke dingen?
Hoe kan ik mijn eigen kinderen iets aandoen?
Waarom toch? Wat wil je dan dat ik voor je doe?
Waarom maakt u het me met uw tranen zo moeiljk?
Wat is mijn vooruitzicht, dat ik nog langer zou willen leven?
Wat voor verplichtingen hebben wij nog tegenover onze vader?
Waarom wil je steeds iets terugzeggen? Hoe weet ik dat het waar is?
Wat is toch de zin van de grondwet, de andere wetten en de gedrags-
regels die de Heer, onze God, jullie heeft opgelegd? Gaat het hem wel?

Waarom heb je misbruik ge- Wat kan ik nog voor je doen voor
maakt van mijn vertrouwen? ik van je word weggenomen?
Welke weg is hij gegaan? Heb je nog steeds zoveel
Zijn dit al uw jongens? ontzag voor die God?
Jongen, wat heb je Waarom nam mijn moe-
ons aangedaan? der mij op schoot?
Hoe is het ge- Wat mag hij doen,
gaan, kind? wat moet hij laten?
Wie zijn Moeten de bergen
dit? voor jou opzij gaan?
Hebben jullie mijn
liefste gezien?

Wat kan ik voor
mijn zoon doen?
Van wie ben je
een dochter?
Waarom moet juist
mij dit overkomen?
Wat zal ik vragen?
Wie heb je daar bij je?
Ik neem de plaats van
God toch niet in?
Wat betekent dat?
Is mijn kind
dood?

Wat willen jullie?
Wat willen jullie dat
ik voor jullie doe?
Waar zijn die mensen
mee te vergelijken?
Nu geloven jullie?
Waarover lopen
Jullie te praten?
Ergeren jullie
Je daaraan?
Wat dan?



gebruikte Bijbelvertaling - NBG 1951

De geest van de mens is als een parachute,
hij werkt pas als hij open is.

Een goede vraag werkt als het ripcord, i
dat de parachute opentrekt. e

Ik heb de Bijbel van begin tot eind doorgenomen op alle vragen die erin gesteld worden. Ik kwam 2.873
vraagtekens tegen. Met 40 vragen maakte ik de illustratie op de andere kant.

in de ‘krul’ van dat vraagteken staan 33 vragen, die mensen elkaar stelden. En daarbij heb ik het ingeperkt
tot mensen, die vertrouwd zijn met elkaar. Vrienden, familieleden, partners. Ook vragen die ouders aan
kinderen stellen of andersom. Ze zijn dus geen vreemden van elkaar, al lijkt het er soms wel op, als je
sommige vragen op het eerste gezicht leest en op je in laat werken.

In de ‘stip’ staan 7 vragen, die de Schepper-van-het-leven, bij monde van Jezus aan mensen stelt.

Vragen zoals deze stimuleren mij om de Bijbel met nieuwe ogen te lezen.
Om daarna z6 met die levensverhalen verder te gaan, zoals Paulus het ooit voorstelde:

‘Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg van de
volharding en van de vertroosting der Schriften de hoop zouden vasthouden.’



