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Dichtbij 2.0

Pissebedden doen ertoe. Wende, mijn jongste kleindochter, vindt dat en inmiddels ben ik ook om. Eindelijk. Dat
zij - als nog geen tweejarige — onbevangen een pissebed op haar hand bekeek en met haar moeder een potje
met bladgroen als ecologisch verantwoord, tijdelijk verblijf voor het diertje regelde... ik schaam me echt. Als ik
een tegel optil schrik ik niet, maar het interesseert me ook niet dat de beestjes zich snel uit de voeten maken.
Ook voor muggen, spinnen of andere mini-dieren ben ik niet bang. Voor tijgers, krokodillen, nijlpaarden zou dat
wel gelden, maar dat is theorie, die kom ik nooit tegen. Dieren, ik heb er niks mee. Maar haar nieuwsgierigheid,
mijn onverschilligheid, wat een contrast! Hoe meer ik erover nadenk hoe zwaarder mijn gemoed wordt. Dat mijn
ogen eindelijk open gaan voor niet-menselijke medeschepselen ligt deels aan Wende, maar bovenal aan een

Bijbelvers dat me afgelopen december diep raakte.
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“Jos, memoriseer jij eigenlijk nog?”
Tussen neus en lippen door stelde Jaap opeens deze vraag. Voor een heel ander onderwerp kwam hij op 28
december langs. Wij kennen elkaar uit onze Groningse Navigatortijd van ruim 40 jaar geleden en hij wist dat ik
als beginnend christen veel Bijbelverzen uit het hoofd had geleerd - al is het Engelse ‘learn by heart voor mij
toepasselijker. Maar goed, op zijn terloopse opmerking reageerde ik in deze trant: “Grappig, dat je dit vraagt.
Mijn memorisatie heeft jarenlang stil gelegen, maar vorige week ben ik er weer aan begonnen. Alleen doe ik het
nu anders. lk zal het je even laten zien.” En direct beeldde ik in gebaren de Bijbeltekst uit, die me een week
eerder zo had getroffen. Maar Jaap onderbrak me: “Stop maar, ik kan het niet volgen. Mijn vrouw begrijpt direct
wat je bedoelt, want zij heeft met dove kinderen gewerkt.”
Ik snap hem. Wie ooit aandachtig naar een gebarentaaltolk op tv heeft gekeken, raakt even geboeid door het
expressieve gebruik van gebaren, maar is tegelijk de draad kwijt van wat er gezegd wordt. Kennelijk kun je je
maar op één ding tegelijk concentreren: het is f luisteren of kijken. En die twee werken volstrekt verschillend.
Wil je iets van gebarentaal begrijpen, kijk dan eens in het online Gebarenwoordenboek van het Nederlands
Gebarencentrum. In hun gratis applicatie worden de gebaren van ruim 900 woorden in superkorte filmpjes
uitgebeeld. Om een gebaar je snel eigen te maken kun je ook illustraties benutten.
Neem de 6 die ik hierboven als ketting aaneenreeg. Elke illustratie beeldt het gebaar
uit voor een dier dat ik in de 1¢ alinea opsomde. Dus 3 minibeestjes: pissebed, mug,
spin en 3 gevaarlijke dieren: tijger, krokodil, nijipaard. Enig idee welk tekeningetje
op de pissebed slaat? |k heb de 6 dieren naar de beginletter van hun naam even
alfabetisch naast elkaar op rij gezet. Zie je de logica van het 4e plaatje van links?
De viakke linkerhand dient hier als stoeptegel, waaronder de rechterhand kriebelt
zoals een pissebed doet. Conclusie? Achter zo'n bedacht gebaar zit veel logica.
Interessant toch hoe doven een heel eigen, geluidloze communicatie opzetten.

Ruim veertig jaar verder een tweede versie

In 1982 verscheen Dichtbij. Ik had het geschreven als opvolger van de Bijbel

ik Memorisatie Kursus (BMK). De 3 tekeningen op de omslag van het werkboek
@ Mﬁ”"* tonen al dat de open Bijbel op tafel steeds dichterbij komt. En daar gaat 't om!
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Ik voerde meer veranderingen door. Weg met die BMK-titel, te saai, te
technisch. Dichtbij is beter. In Deuteronomium 30 vers 14 stelt Mozes:
Maar dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart om het te
volbrengen. Precies! Niet alleen woorden van God in het hoofd krijgen,
maar vooral in het hart. Laat dat maar over de tong gaan en toegepast
worden. Dan komt het écht dichtbij. De 4 thema’s voor beginnende
christenen — op bijgaand overzichtskaartje vet gedrukt — leidden tot
een bewuste keus van relevante Bijbelteksten. Over elk onderwerp
eerst een uitspraak van Jezus, daarna een aanvullend vers uit de rest
van de Bijbel. Naast een toelichting over die 4 thema's en verdeling in
6 onderwerpen biedt het werkboek 24 tips om persoonlijk overdenken
van een Bijbelgedeelte aan te leren.

Goed, dat was toen. Inmiddels werk ik volop aan Dichtbij 2.0. Die
nieuwe versie is bedoeld als aanvulling, zeker niet als vervanging.
Want alle 48 teksten hiernaast blijven relevant. Al ligt het voor de hand
om bij een herdruk niet de NBG 1951-vertaling te gebruiken, zoals die
nu gedrukt staat op de memorisatiekaartjes. Jezus’ gebed voor zijn
leerlingen, genoteerd als Johannes 17 vers 15, komt in de NBV21-
vertaling nog dichterbij: Ik vraag niet of U hen uit de wereld weg wilt
nemen, maar of U hen wilt beschermen tegen hem die het kwaad zelf
is.

Twee cruciale vernieuwingen
Leren leven met Jezus omvat natuurlijk veel meer dan veranderingen in je
persoonlijke leefstijl. Door het navolgen van de Heer gaan de ogen ook open
voor anderen en voor de wereld om je heen. Daarover reikt de Bijbel 66k veel
kostbaars aan! Bovenstaande 4 thema'’s blijven betekenisvol, maar er komen
nu nieuwe bij. Zoals Empathie en gemeenschapszin, Of Omgaan met pijn
en leed. Ook Leven met diversiteit. En Bestuursvormen en leiderschap.
Kortom: de thematiek uitbreiden is de belangrijkste vernieuwing.
Ik haal eén nieuw thema wat naar voren. Al heb ik op het gebied van dieren nog een forse inhaalslag te maken,
klimaat- en milieu-issues zitten wél al langer op mijn netvlies. In december mijmerde ik weer over de toekomst
voor komende generaties. Onverwacht werd ik getroffen door het visioen dat Johannes op het eiland Patmos
kreeg. Hij noteerde dit toekomstplaatje in Openbaring 5 vers 13:

Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik
zeggen: ‘Aan Hem, die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht
toe, tot in eeuwigheid.’

Wat?! Elk schepsel... Niet ‘elk mens’, nee. Alles, letterlijk alles wat leeft, komt ooit bijeen om eer te bewijzen aan
de Werkelijkheid van God. Ik was van slag. Het gaat niet om mensen, maar om veel meer. Niet alleen mens en
dier op aarde, maar even goed vogels in de lucht, vissen in het water, ongekende wezens in de onbekende
hemel. Echt alles en iedereen zal zich uitspreken. En toch, het gaat ook niet om die totaliteit, het draait om Hem!
leder en alles vindt zo zijn bestemming. Ik ben er nog niet over uitgedacht...

Dichtbij 2.0 brengt nog een tweede vernieuwing. Op tweede kerstdag ging ik bijna door de geluidsbarriére. Aan
het rechteroor was ik al als doof gediagnosticeerd, de 26¢ bleek ik plots ernstig slechthorend aan de linkerkant.
Als je nagenoeg uitkomt in de geluidloze wereld, intrigeert het om van Johannes te lezen: hoorde ik zeggen...
Zéggen? Hoe drukken dove schepselen zich uit? Ook zij horen thuis bij dat alles en iedereen. Als je het geluid
van anderen niet op kunt vangen, hoe doe je dan mee? Doven, dan bedoel ik mensen die vanaf hun geboorte
doof zijn, drukken zich volledig uit in hun gebarentaal. Dat leer ik me nu ook aan. In december besloot ik om in
2024 elke week tenminste één Bijbelvers om te zetten in gebaren en dat dan vioeiend uit te voeren. Dus totaal-
leren: uit het hoofd, met het hart én in de handen.

Het zal duidelijk zijn, dat Openbaring 5 vers 13 de eerste Bijbeltekst is die ik in de vingers heb. De 45 woorden die
Johannes schreef en die ik groen overtypte kun je natuurlijk vol overtuiging uitspreken, maar het heeft 60k iets om
precies dezelfde inhoud in 28 gebaren levendig en expressief zichtbaar te maken. De Bijbel komt echt op een
andere manier tot leven! Voorlopig schaar ik dit vers even onder het thema Schepper en schepping. Inmiddels
memoriseerde ik meer teksten die hierbij horen en startte ik ook met andere thema'’s.

Ik ben zeker nog niet klaar. Elk schepsel... Dat tijger, nijlpaard of krokodil een, laat ik zeggen, brullend geluid
uitbrengen, herinner ik me enigszins. Een zoemende mug staat me ook nog wel voor de geest. Maar maakt een
spin geluid? En hoe is dat eigenlijk voor een pissebed?

gebruikte Bijbelvertalingen — NBG 1951 en NBV21



